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Uitwaaieren

O uders zullen het misschien wel 
wat herkennen dat ze kinderen, die 
ze jarenlang in hun eigen huis gehad hebben 
en met zorg opgevoed hebben, met vallen 

en opstaan, op een gegeven moment los moeten laten; 
ze gaan op zichzelf wonen, studeren, werken, trouwen 
etc.. Je vertrouwt erop en bid ervoor dat je ze voldoende 
voorbereid hebt voor het leven in de “grote boze buiten-
wereld”, zoals de wereld om ons heen wel eens genoemd 
wordt, enigszins gekscherend. Een rector maakt zoiets 
ook mee, op een andere wijze natuurlijk, wanneer een 
seminarist “uitwaaiert.” Hij heeft 5, 6 of 7 jaar in het se-
minarie gewoond, gaat vervolgens naar de parochie en 
wordt als het goed gaat al vrij kort daarna tot diaken en 
priester gewijd. Je missie is volbracht. Hiervoor heb je 
ze ontvangen in het seminarie en hiertoe probeer je ze 
voor te bereiden met de hulp van docenten, andere vor-
mers, de seminariegemeenschap en niet te vergeten het 
vele gebed van mensen zoals u.
Dit najaar heeft Wim Zürlohe de priesterwijding mogen 
ontvangen. Hij was dan niet het prototype van een se-
minarist en heeft ook niet bij ons in huis gewoond. Hij 
was getrouwd en na het overlijden van zijn vrouw is hij 
diaken geworden. Op een gegeven moment, na een bij-
scholingstraject aan het seminarie, heeft de bisschop 
het opportuun geacht om hem tot priester te wijden. 
Een verlangen dat bij hem leefde en bij verantwoorde-
lijken in de regio, ook gezien het priestertekort. Hij is nu 
“kapelaan” in de regio Oostelijk West-Friesland.
Op zaterdag 18 november zijn Juan Ignacio en Josué En-
manuel tot transeunt diaken gewijd, samen met twee 
kandidaten voor het permanent diaconaat: Evert Florijn 
en Patrick Gunther. Ignacio en Josué hebben beiden, 
hoewel ze lid zijn van het Neocatechumenaat, ook bij 
ons hier in Heiloo gewoond, Ignacio vier jaar en Josué 
één jaar. Bij hen speelt dus wat meer dat je ze “loslaat” 
en vertrouwt en bidt dat ze goed voorbereid zijn. Ik heb 
hier bij hen alle vertrouwen in. Ze hebben een gedegen 
pad doorlopen en zijn beiden echt “mannen van God” 
geworden. Dat brengt ons bij het Kerstfeest, de “man 
van God” bij uitstek, het Kindje Jezus. Maria en haar man 
Jozef staan nog aan het begin van hun leven met deze 
kleine Jezus. Wat zullen ze allemaal nog met Hem mee-
maken en wat een onvoorstelbare taak heeft God de Va-
der in hun handen gelegd. Maar ze zijn hier nooit voor 
teruggedeinsd en vertrouwden erop dat God het “werk” 
dat zij mochten beginnen, tot voltooiing zou brengen.

Zalig Kerstmis en veel zegen voor het nieuwe jaar! 
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D e aanleiding voor het onderzoek zou 
men de spanning tussen weten-
schap en religie kunnen noemen. 
Er heerst een gedachte dat het 

natuurwetenschappelijk onderzoek en zijn 
methode niet te verenigen zou zijn met religie. 
Extreme voorstanders hiervan zullen ook menen 
dat religie de bron is van vele, danwel alle oorlogen 
en onvrede in de wereld. Deze groep noemt zichzelf de 
‘Nieuwe Atheïsten’. Dr. Bersee vertelde ons dat vooral 
online er vele debatten te vinden zijn tussen de Nieuwe 
Atheïsten en bijvoorbeeld gelovigen. Tegelijkertijd nam 
hij, ook onder katholieken, waar, dat men de wonderen 
in de Heilige Schrift vaak genoeg als mythes behandelt, 
die we nu niet meer hoeven te geloven.  Paulus nu, in de 
eerste brief aan de Korinthiërs, schrijft: ‘Als Christus niet 
is verrezen, is uw geloof waardeloos’ (1 Kor 15:17). Inder-
daad, de ware, historische gebeurtenis van de verrijzenis 
is in feite de kapstok van ons hele geloof, het fundament 
van onze hoop op het eeuwige leven. Als we de Nieuwe 
Atheïsten moeten geloven, dan kunnen wij allemaal 
onze spullen inpakken en de zaak sluiten. ‘Maar zo is het 
niet!’ (1 Kor 15:20a). Dr. Ton Bersee leidde ons door een 
dicht woud van filosofieën en theorieën. Het was duide-
lijk dat hij zeer bedreven was in dit vraagstuk en hij sprak 
met scherpte over de zaak. In een historisch overzicht 
kwamen de grote namen uit de filosofie langs om zo de 
ontwikkeling in het denken bloot te leggen. Zo meent de 
heilige Augustinus dat een wonder datgene is ‘waarover 
je je kan verwonderen’, iets wat moeilijk lijkt. Een wonder 
heeft de bedoeling de mens dichter bij God te brengen. 
Sint Thomas, de Aquinaat, leert ons dat wonderen niet 
tegennatuurlijk zijn, omdat God van al het gebeuren, op 
directe of indirecte wijze, de Eerste Oorzaak is.  De filo-
sofie van de moderniteit legt een primaat op menselijke 
redelijkheid: alles wat wij niet kunnen bedenken, is on-
waar. Huidig natuurwetenschappelijk onderzoek is mil-
der, gebaseerd op de experimentele methode. Wonde-
ren nu vallen buiten deze methode en kunnen dus niet 
onderzocht worden. Zijn ze daarom onwaar?

Dr. Bersee maakt bij de gelovigen onderscheid 
in twee belangrijke stromingen: de conserva-
tieven en liberalen. De conservatieven menen 
dat wonderen nog steeds actueel zijn, maar 
kunnen in de verleiding vallen alle weten-

schap als irrelevant te verklaren. De liberalen 
leggen de focus op de ‘wijze lessen’ die de Hei-

lige Schrift ons kan geven, waarmee de feitelijkheid 
van het wonder zijn waarde kan verliezen. Duidelijk is 
de zoektocht naar balans. Tussen conservatief en libe-
raal is een middenweg die de historiciteit en actualiteit 
van wonderen waardeert én de wetenschap haar eigen 
plaats doet behouden. Dan is er ruimte voor een nieuwe 
invalshoek: God werkt op onnaspeurlijke wijze. Hij wil 
mensen gebruiken om Zijn licht te verspreiden. Zo heeft 
Hij het gewild, door apostelen te roepen en allen uit te 
zenden, bedrukt met het zegel van de Heilige Geest. Wij 
mogen dus getuigen van de wonderen die God in ons 
leven heeft verricht, om te verwijzen naar dat éne won-
der. En hoe kunnen wij beter de verrijzenis verkondi-
gen, dan te leven ‘als mensen die opnieuw geboren zijn’.  
Immers, ‘het woord des Heren blijft in eeuwigheid’ (vgl. 
1 Petr 1:23.25).  

De wonderen zijn de wereld nog niet uit

De Willibrordlezing van 6 november werd gehouden door dr. Ton Bersee, gediplomeerd 
in de psychologie, filosofie en theologie, docent Grieks en theologie, oud-pastoraal 

werker in Haarlem en in het justitiepastoraat en nu geestelijk verzorger. Men zou hem 
bijna een universele geest kunnen noemen! Aan de VU heeft hij een promotie-

onderzoek gedaan naar wonderen, getiteld ‘On the Meaning of ‘Miracle’ in 
Christianity’, de basis voor zijn lezing.

Door Niels Bleeker
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M ijn vader en moeder werken beiden in de 
handel en zij zorgden ervoor dat wij naar 
een goede school konden gaan. We gingen 
iedere zondag naar de kerk en daar was een 

hele fijne en vrome priester. Door zijn voorbeeld kreeg ik 
de roeping om zelf ook priester te worden. Toen ik oud 
genoeg was, meldde ik mij aan bij een religieuze congre-
gatie. Daar begon ik aan de filosofiestudie. Na een aan-
tal jaren merkte ik dat deze congregatie niet goed bij mij 
paste, omdat zij zich richt op de verkoop van evangelische 
lectuur, terwijl ik zelf een pastorale 
roeping heb. Ik besloot weg te gaan 
en vroeg toen aan het seminarie van 
mijn eigen bisdom of ik daar mijn 
studie kon vervolgen. Helaas wilden 
zij mij niet aannemen, omdat ze mij 
te oud vonden. In Afrika zijn er na-
melijk veel jonge studenten die di-
rect van het kleinseminarie komen 
en zij krijgen de voorkeur.
Mijn droom om priester te worden 
leek op dat moment weg en ik be-
gon toen aan een opleiding Busi-
ness Administration op Cyprus. In  
mijn hart bleef ik echter hopen en 
bidden dat God mij een nieuwe 
kans zou geven om de weg naar 
het priesterschap te mogen gaan. 
Na een jaar kwam ik toen in aanra-
king met de Franciscanen die daar wonen. Zij boden mij 
aan om een ‘periode van onderscheiding’ met hen mee 
te maken. Dit aanbod nam ik aan, want dit gaf mij een 
nieuwe kans om mij in te zetten voor het evangelie, wat 
ik heel graag wil. Met deze Franciscanen ging ik toen een 
jaar naar het heilige land Israël en daarna nog een half 
jaar naar Italië. In deze periode werd het mij duidelijk 
dat ik geen Franciscaan wilde worden, maar mijn pries-
terroeping was ik des te sterker gaan voelen. Dit was in 
Italië niet gemakkelijk te realiseren en daarom besloot 
ik naar Nederland te reizen, omdat bijna iedereen hier 
goed Engels spreekt, net als in Nigeria.

In Nederland kwam ik na een korte tijd in contact met 
rector Jeroen de Wit. Hij bood mij de kans om aan het se-
minarie in Heiloo te beginnen. Inmiddels ben ik hier een 
paar jaar en heb ik al vele mooie ervaringen opgedaan. 
Door het contact met de andere seminaristen en door 
hard te studeren heb ik de Nederlandse taal snel kun-
nen leren. Daardoor kan ik de vakken op het seminarie 
volgen in het Nederlands en heb ik goede studieresulta-
ten behaald. Ik heb ook diverse ervaringen in de praktijk 
mogen opdoen tijdens mijn stages: vorig jaar in Alkmaar 

en dit jaar in de Zaanstreek. Het valt mij op dat het aan-
tal kerkgangers hier veel kleiner is dan in Afrika, maar 
de mensen zijn aardig en hulpvaardig. Ik hoop straks 
een priester te worden die zichtbaar aanwezig is voor 
de mensen en die hen probeert te begrijpen door goed 
naar hen te luisteren. Zo hoop ik hen de juiste richting te 
wijzen, namelijk naar de liefde die Christus ons aanbiedt. 
Graag vraag ik om uw gebed, opdat ik een goede priester 
mag worden!  

Student stelt zich voor: 
Francis Ashamole

Mijn naam is Francis Ashamole en in dit artikel wil ik u graag wat vertellen over mijzelf 
en over mijn roeping tot het priesterschap. Ik ben in 1989 geboren in Nigeria. Daar ben 

ik opgegroeid in een gezin met vijf kinderen, waarvan ik de derde ben.

Door Francis Ashamole

 

Francis tijdens één van de lessen op het Grootseminarie
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D e wijdingen in de katholieke Kerk 
vind ik altijd een bijzondere ge-
beurtenis, dat mensen hun leven 
willen geven ten dienste van de 

Kerk. Dat is immers één van hun taken gewor-
den, om de mensen te dienen door de mensen 
dichter bij God te brengen. Dit kwam ook terug 
in de preek van de bisschop, die begon met de vraag 
“Heb jij Mij lief?”. Het antwoord op deze vraag kan alleen 
maar ‘ja’ zijn, anders zou je niet je leven er voor willen 
geven. Dit aspect komt ook terug in de belofte van trouw, 
waar geantwoord zal worden met 
“Ja, dat wil ik” op de vragen trouw te 
zijn aan God, de kerkgemeenschap 
en de verantwoordelijkheden die bij 
het diakenambt horen. De woorden 
die volgen op de belofte van trouw 
vind ik persoonlijk ook heel mooi, 
namelijk: “Moge God, die het goede 
werk in u is begonnen, het zelf tot 
voltooiing brengen.” Er zijn twee 
aspecten die hier voor mij duide-
lijk naar voren komen. Ten eerste is 
dat de taak die vervuld wordt alleen 
gedaan kan worden door de genade 
van God. Ten tweede mag de wijde-
ling beseffen dat je als mens alleen 
maar je best kunt doen: de rest zal van God komen. Wij 
hoe ven als mensen dus niet perfect te zijn. Dat is niet wat 
God van ons verwacht en dat geldt ook voor een diaken. 
Wat God van ons verwacht is dat wij meewerken en ons 
best doen. Dat betekent natuurlijk niet dat het allemaal 
vanzelf gaat. Gebed voor de wijdelingen is ook echt no-
dig. Dat brengt ons bij de litanie die volgt op de trouwbe-
lofte. In de litanie wordt er gebeden voor de wijdelingen 
en er worden vele heiligen bij naam aangeroepen om 
ook voor deze wijdelingen te bidden. 
Terugkomend op de preek richtte de bisschop zich ook 
op een verschillend aspect tussen een permanent en 
een transeunt diaken. De permanent diakens hebben 
namelijk een gezin en hebben het sacrament van het hu-
welijk voltrokken waarbij ze zich volledig aan hun vrouw  

hebben gegeven. De bisschop gaf aan dat dit niet 
in tegenspraak is met de diakenwijding, maar 

het elkaar juist aanvult. De belofte van trouw 
van de diakenwijding moet juist de belofte van 
het huwelijk versterken. Het diaconaat is van 

hen samen als man en vrouw, die een uitnodi-
ging is de liefde van Jezus in je relatie te leven. Bij 

de transeunt diakens, die geen gezin hebben, is dat 
natuurlijk anders. Voor hen is het een voorbereiding op 
het priesterschap. Met de diakenwijding geven zij alles 
om de Kerk als bruid te nemen. 

Na de belofte van trouw en de smeekbede zijn de wij-
delingen klaar om daadwerkelijk gewijd te worden. De 
bisschop spreekt dan het wijdingsgebed uit. In het wij-
dingsgebed wordt gevraagd om de uitstorting van de 
Heilige Geest over de wijdeling, om door de hulp van de 
Heilige Geest zijn ambt als diaken te kunnen uitvoeren. 
Ik vind het mooi dat er telkens wordt teruggevallen op 
de erkenning dat wij als mensen zonder de hulp van God 
niets gedaan krijgen, wat dus ook elke keer terugkomt 
tijdens de wijding. Laten wij dan ook blijven bidden voor 
deze vier nieuwe diakens.  

“Moge God het zelf tot voltooiing brengen”

Op zaterdag 18 november is ons bisdom gezegend met 4 nieuwe diakens, twee 
permanent diakens en twee transeunt diakens. De permanent diakens zijn Patrick 
Gunther en Evert Florijn. De transeunt diakens zijn Josué Enmanuel Mejia Sánchez  
en Juan Ignacio Jiménez Walker die, als God het wil, later gewijd zullen worden tot 

priesters. De feestelijke gebeurtenis vond plaats in onze kathedraal te Haarlem.

Door Nico Vennik

Tijdens de litanie van de heiligen gaan de wijdings

kandidaten plat ter aarde liggen
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“Moge God het zelf tot voltooiing brengen” De laatste stappen voor de wijding:  
mijn pastorale jaar in ‘t Gooi

N a drie jaar weg van Nederland te zijn geweest, 
wilde ik wel graag weten wat mijn nieuwe 
bestemming zou worden. Toen rector Jeroen 
me daarom in september opgebeld had om 

te vertellen dat ik naar ’t Gooi zou gaan, duurde het maxi-
maal een kwartiertje voordat ik met deken Carlos Fabril 
aan de telefoon zat om te vragen wanneer ik zou kun-
nen verhuizen. Vanaf midden september woon ik dus in 
Naarden en mag ik mijn pastorale jaar onder begeleiding 
van deken Fabril in ’t Gooi verrichten. De regio omvat de 
heilige Drie-eenheidparochie, met de locaties Bussum 
(Heilige- Mariakerk) en Naarden (Sint-Vituskerk), even-
als de kerken in Huizen (Thomaskerk) en Blaricum (Vi-
tuskerk). Vooral wat deze laatste twee betreft heb ik de 
kans om samen met kapelaan Mikel en kapelaan Javier te 
kunnen werken, evenals met Pastoor Nico van der Peet, 
de huidige pastoor van de Sint-Jan in Laren.
Ik ervaar dit pastorale jaar als een belangrijke stap. Niet 
zonder reden spreekt het basisdocument voor de pries-
teropleiding, namelijk “De gave van de priesterlijke roe-
ping” (2016), over het stagejaar in termen van “roepings-
synthese”. Naast de drie andere fases van propedeuse 
(inleiding), van leerling-zijn (filosofische studies) en de 
configurerende fase (theologische studies), komt aan 
het einde het moment om al wat men gekregen heeft als 
het ware te toetsen. Die toets gaat echter niet meer om 
theorie, maar om het concrete leven van de mensen. In 
het pastorale jaar krijgt de seminarist de kans om alles 
wat hij naar kennis, maar ook – en eigenlijk vooral – naar 
onderscheidingsvermogen meegekregen heeft, in prak-
tijk te brengen. 
Eigenlijk mag deze fase niet zomaar een “stage” ge-
noemd worden, net als onze missie ook geen gewoon 
“beroep” kan worden genoemd. De sacramentele wijding 
is een zending die het hele leven van de gewijde bepaalt. 
Daarom is het pastorale jaar ook veel meer dan een ken-
nismaking met de activiteiten van de parochie zoals de 
liturgie onder de knie krijgen of een goed huisbezoek 
leren doen. Dat is allemaal goed en noodzakelijk, maar 
toch heeft men iets extra’s nodig. Het gaat in feite om een 
begeleiding in wat het leven van de priester is. Om deze 

reden ben ik echt dankbaar dat ik dit onder begeleiding 
van een ervaren pastoor mag doen. In de voetsporen van 
pastoor Michi Costa te mogen treden vind ik verder echt 
een eer: zijn werk en aanwezigheid van zovele jaren in 
deze regio laten zich nog altijd voelen.
Welnu, de zending in de parochie heeft zeker het ver-
langen in me versterkt om iets meer voor de mensen te 
kunnen betekenen, om hen de schatten van de Kerk, dat 
zijn het Woord van God en de sacramenten, te mogen  
aanbieden; het verlangen uiteindelijk om de heilige wij-
dingen te ontvangen. Toch is daarvoor een klein ogenblik 

rust wel noodzakelijk: namelijk de retraite, een moment 
van gebed in de aanwezigheid van de Heer om het hart 
goed voor te kunnen bereiden. Met mijn medewijdeling 
Josué hebben we samen de retraite in de Sint-Willibrord-
abdij te Doetinchem gedaan. Daarna hebben we ook twee 
dagen bij pastoor Bruno (tevens geestelijke vader van het 
Redemptoris Mater Seminarie) doorgebracht om de wor-
tels van de roeping in ons leven dieper terug te kunnen 
vinden.
Moge God mij en mijn medewijdelingen helpen om zijn 
Woord trouw door te kunnen geven en de dienst aan het 
altaar met nederigheid te vervullen, voor het goede van 
de Kerk en de vreugde van de mensen!  

Het groeiproces naar de diaken- en priesterwijding duurt vele jaren. Toch draagt het 
pastorale jaar, dat is de afsluitende periode van de jaren op het seminarie, een zeer 

belangrijke betekenis ter voorbereiding op de wijdingen. En zo beleef ik het ook!

Door Juan Ignacio Jiménez Walker

 

Juan Ignacio in de Vituskerk in Naarden, één van de 

kerken in regio ’t Gooi.
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DE BOOG

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

Voor meer informatie over boeken van de Boog:
www.deboog-uitgeverij.nl    -    info@deboog.nl    -    035-6946350

De grootste troost komt van het 
gebed
Dit boekje biedt allereerst een kort 
overzicht van Pater Pio’s leven. Verder 
twee typen gebeden: gebeden die zijn 
voorzien van passende overwegingen 
van Pater Pio (De Rozenkrans en de 
Kruisweg) en gebeden op voorspraak 
van Pater Pio (naast losse gebeden de 
Litanie van Pater Pio en twee novenen). 
Het boekje, dat is geïllustreerd met 
foto’s, sluit af met drie korte teksten 
van Pater Pio over de Eucharistie.

Ewelina Borger (red.), 96 blz.
Zachte kaft € 12,50

Lessen van de heikige Thérèse
De 99 korte lessen bevatten elk een 
inleidende tekst, een overdenking en 
een gebed; ze willen de spiritualiteit 
van Thérèse van Lisieux vruchtbaar 
maken voor onze tijd. De teksten zijn 
gebaseerd op Thérèses eigen woorden 
en gaan in op haar leven, deugden en 
haar liefde voor Jezus.

John Paul Thomas,
263 blz. Zachte kaft € 17,50

Misintenties
Het is mogelijk heilige Missen te laten lezen in het seminarie te 
Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de priesteroplei-
ding. Voor iedere intentie wordt altijd een aparte H. Mis gelezen. 
We kunnen  niet garanderen dat de Mis gelezen wordt op de dag 
die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. Richtbedrag 
voor de stipendia is € 10. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr. 
NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie o.v.v. misin-
tentie. De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, 
Hooge weg 65, 1851 PJ Heiloo.  

Bidt u mee om roepingen?

Geef u op als lid van de gebedskring. Het verplicht u tot niets, be-
halve tot gebed. U ontvangt een mooie gebedskaart en 4x per 
jaar het Wil li brordmagazine. U kunt zich opgeven met onder-
staande ant woord strook. Bij voorbaat dank voor uw gebed.  

Priestervakantie zomer 2024 
Donderdag 1 augustus t/m vrijdag 9 augustus 
Sanctuaire Mont Sainte-Odile, Frankrijk

Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte uit 
om mee te gaan op de priestervakantie naar Mont Sainte-Odile 
in Frankrijk. Deelnemers krijgen een eigen kamer met douche 
en toilet in combinatie met halfpension aangeboden. De kosten 
zijn € 899 exclusief vervoer. Het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt. Opgave is mogelijk tot 24 mei 2024 per e-mail via pkla-
ver@willibrordseminarie.nl. Contactpersoon is de heer P. Klaver, 
bereikbaar via telnr. 072-505 1073 tijdens kantooruren. Meer info: 
willibrordseminarie.nl  
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Schola Cantorum Kennemerland  
bestaat 50 jaar!

Een stukje geschiedenis
Op 1 november 1973 vond de eerste uitvoering 
van dit koor plaats in de Agathakerk in Bever-
wijk. Dit was het begin van een halve eeuw 
waarin vele uitvoeringen van de Gregori-
aanse gezangen hebben plaatsgevonden bij H. 
Missen in de weekenden, bij vespers en metten 
en ook bij huwelijken en uitvaarten. Later waren er 
ook vele optredens tijdens festivals en concerten, vooral 
in en rond Kennemerland. Gedu-
rende de eerste periode trokken de 
zangers als vaganten van kerk naar 
kerk, later werkte de Schola op basis 
van vaste afspraken. Tientallen zan-
gers hebben daar hun deel aan bij-
gedragen. Nog steeds wordt door de 
Schola iedere eerste zondag van de 
maand om 16.00 uur de vespervie-
ring gezongen in de Genadekapel 
van het Heiligdom in Heiloo.

Traditie
De Schola is ontstaan vanuit een 
eeuwenoude traditie, maar ook als 
reactie op de benarde positie van 
het Gregoriaans in de parochie-
kerken. Deze kwam namelijk in de 
verdrukking door maatschappelijke 
ontwikkelingen als de ontzuiling en 
ontkerkelijking.  Bovendien verleende het Tweede Va-
ticaanse Concilie terecht ruimte aan het gebruik van de 
volkstaal. Het moeilijke Gregoriaans moest zich echt her-
pakken. Gelukkig werd dit proces ondersteund door de 
toenemende belangstelling voor het wetenschappelijk 
onderzoek naar de bronnen  van het Gregoriaans in de 
middeleeuwse manuscripten met de daaruit voortvloei-
ende veranderende wijzen van zingen en uitvoeren. De 
Schola Cantorum Kennemerland is met succes op deze 
rijdende trein gesprongen.

Oefenen
Voor het jubileumconcert hebben de vaste 
zangers wekenlang geoefend en Nico en ik 
mochten daar vanaf de zomerperiode bij zijn. 
Het bleek voor ons echter nog even te hoog ge-

grepen om direct alle nummers onder de knie 
te krijgen, maar het was sowieso mooi om steeds 

meer vertrouwd te raken met de fraaie melodieën en 
klanken die bij dit genre van de zangkunst horen. Wat ons 

ook goed hielp waren de inzingoe-
feningen die cantor Ko Ariëns ons 
liet doen. Door de adem vanuit de 
buik te laten komen, hoef je minder 
snel adempauzes te nemen bij het 
zingen. Het is ook belangrijk om je 
lippen en je mond op de juiste wijze 
te gebruiken, zo leerden wij, zodat 
je de noten met de juiste intonatie 
kunt vertolken. 

De grote dag
Op zondag 5 november was de 
kloosterkapel van voor tot achter 
gevuld met gasten! Nico en ik had-
den een passende albe met koorkap 
gekregen, zodat we een mooie een-
heid vormden met de vaste zangers 
van de Schola: Ko, Karel, Bert, Theo 
en Simon. Bij de liederen die nog te 

moeilijk voor ons waren, konden we even gaan zitten op 
de fraaie zetels die aan weerszijden waren opgesteld. In 
totaal duurde het optreden bijna twee uur, inclusief een 
pauze en enkele korte informatieve toelichtingen op de 
liederen door de cantor. Het publiek liet na afloop met 
een warm applaus weten onze inspanningen gewaar-
deerd te hebben. Daarna was er nog gelegenheid om in 
de Engelenzaal met een hapje en een drankje gezellig na 
te praten. Al met al was het een dag om met vreugde op 
terug te kijken!   

Het gouden jubileum van de Schola Cantorum Kennemerland werd op zondag  
5 november gevierd in de kloosterkapel van het seminarie. Voor die gelegenheid 

zongen ook twee seminaristen mee: Nico Vennik en ondergetekende. Hieronder schets 
ik een beeld van deze regionale Schola en doe ik verslag van het jubileumconcert  

en de voorbereidingen hierop. 

Door Richard Numan

De Schola Cantorum in de kapel van 
het Julianaklooster, helemaal links 

Nico Vennik en helemaal rechts 
Richard Numan
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J akobus en Johannes werden door de Heer 
‘Boanerges’ ofwel ‘zonen van de don-
der’ genoemd. Hun vurig temperament 
bleek zowel bij hun vraag om vuur uit de 

hemel te laten regenen op de Samaritanen die 
Christus verwierpen, waarop Jezus hen terecht 
wees, als bij hun bereidheid om de beker van het 
lijden te drinken als getuigen van de Heer. Dit laatste 
zou bewaarheid worden, in het geval van Jakobus door 
zijn vroege marteldood en in het geval van Johannes 
door zijn lijden onder de vervolging ten tijde van keizer 
Domitianus, waaruit hij echter volgens de kerkelijke tra-
ditie levend ontsnapte en zijn dagen kon volbrengen tot 
op hoge leeftijd in Efeze. 
De traditie die Johannes identificeert met de schrijver 
van het vierde Evangelie gaat terug tot de tweede eeuw 
na Christus. Het is zeker, dankzij de ontdekking van het 
Chester-Beatty fragment, dat dit Evangelie is geschreven 
in de vroege tweede eeuw of eerder. Er lijkt geen duide-
lijke reden te zijn om de identifica-
tie te verwerpen van Johannes met 
de geliefde leerling uit het Evange-
lie, die getuige was van de gebeur-
tenissen die hij beschrijft. Maar hij 
schrijft hierover op een contempla-
tieve manier en hij veronderstelt bij 
de lezers een zekere kennis over het 
leven van Christus, zoals beschre-
ven door de andere drie evangelis-
ten. Bovenal benadrukt hij de god-
delijkheid van Christus, die zowel 
het Licht is als het Leven, en het 
belang van de naastenliefde (agapè 
in het Grieks), die zowel de band is 
tussen de Vader en de Zoon, tus-
sen Christus en zijn leerlingen als 
tussen de leerlingen onderling. De 
traditie veronderstelt dat Johannes 
zijn Evangelie schreef op het einde van zijn leven, aan het 
einde van de eerste eeuw na Christus, na de drie brieven 
die ook in het Nieuwe Testament staan. De Apocalyps  

of de Openbaring van Johannes, die ook aan hem 
wordt toegeschreven, is zo verschillend qua 
gedachte, stijl en inhoud dat veel moderne 
exegeten zijn auteurschap betwijfelen. De 
oudste overlevering is echter op dit punt juist 

opvallend sterk. 
Na de verrijzenis is Johannes, die de gezegende 

Maagd Maria bij hem in huis had opgenomen vol-
gens Christus’ woorden aan het kruis, prominent aan-
wezig in de vroege Kerk. Niet alleen was hij bij de eerste 
getuigen van de verrezen Heer, maar hij deelde ook in de 
prediking, de organisatie en zelfs de gevangenschap van 
Petrus, aan wie hij zich overigens ondergeschikt achtte. 
Later vestigde hij zich in Efeze in het huidige Turkije. Jo-
hannes is de patroonheilige van theologen, schrijvers en 
allen die zich met de productie van boeken bezighouden. 
In de beeldende kunst wordt hij vaak afgebeeld met een 
adelaar of arend. In de Kersttijd lezen we in de dagelijkse 
liturgie uit zijn brieven.  

Johannes, apostel en evangelist

Op 27 december viert de Kerk het feest van de heilige Johannes. Hij was een zoon van 
Zebedeüs die met zijn broer Jakobus (de Meerdere) en Petrus behoorde tot de kleine 
groep van apostelen van Christus die getuigen waren van speciale gebeurtenissen, 

zoals de opwekking ten leven van het dochtertje van Jaïrus en vooral Jezus’ 
gedaanteverandering op de berg Tabor en Jezus’ doodstrijd in de tuin van Getsemane. 

Door pater Ward Biemans

Johannes de Evangelist, icoon van de koninklijke poorten 

van de centrale iconostase van de kathedraal van Kazan 

in Sint Petersburg, Vladimir Borovikovsky, 18041809.
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D iaken Theo van Stiphout woont al zo 
lang in Hilversum dat je bijna zou 
vergeten dat hij een Brabander is. 
In Helmond groeide hij op met vier 

broers en vier zussen. Zijn vader was keur-
meester. Theo: “Ik kan me herinneren dat mijn 
vader regelmatig thuis kwam met heerlijk vlees, 
genoeg voor ons allemaal. Mijn moeder stamde uit 
een bakkersfamilie. Op de basisschool kwamen missie-
paters vertellen en zij maakten veel indruk op mij. Via 
deze paters kwam ik bij de congregatie van het Heilig 
Hart (SCJ). Ik wilde ook priester worden!” Zo ging hij na 
de basisschool naar het kleinseminarie. “De laatste jaren 
(1968 – 69) veranderde het kleinseminarie echter in een 
gewone middelbare school. Niemand ging door naar het 
grootseminarie, dat was toen de tijdgeest. Toch bleef ik 
wel naar de kerk gaan.” 

Techniek of toch de theologie?
Theo gaat de technische kant op en krijgt een mooie baan 
bij Philips in Hilversum op de afdeling software-onder-
houd (IT). Ondanks dat hij het ontzettend naar zijn zin 
heeft blijft de studie theologie aan hem trekken. “Ik be-
sloot in deeltijd theologie te gaan studeren in Amsterdam, 
maar ik had geen idee wat ik ermee zou willen doen.” Bij 
de studie hoort een parochie-stage en zo maakt Theo ken-
nis met het pastorale werk in een parochie. “In de super-
visie op de opleiding ben ik op een gegeven moment uit de 
klas gelopen. Ik wilde het wel, maar ik kon geen emoties 
laten zien. Vlak daarna, de 14e maart 1995, werd het keer-
punt in mijn leven. Een dochter van mijn broer Emiel en 
zijn vrouw Marjan was op komst. Na een normale controle 
was de dochter binnen een uur overleden. Meike heette 
ze. Mijn innerlijke blokkade werd verbroken en eindelijk 
kon ik mijn emoties tonen. Ook al heb ik Meike nooit ge-
kend, zij is en blijft mijn dierbaarste nichtje. In die tijd heb 
ik veel steun gehad van Emiel. Hij begreep mijn worste-
ling, mede omdat hij ook ervaring had met supervisie. Te-
vens ontmoette ik een priester die mij goed kon begelei-
den. Zo ontdekte ik dat het kerkelijk dienstwerk als diaken 
het beste bij mij paste. In 2003 ben ik diaken gewijd.” 

Bij Maria bidden om priesterroepingen
“Ik kreeg een benoeming in de parochie in Dui-
vendrecht waar ik veel doopsels en uitvaarten 
mocht doen. In die periode leerde ik OLV ter 
Nood in Heiloo kennen waar elke maand wordt 

gebeden om priesterroepingen. Al gauw was ik 
elke maand in Heiloo te vinden. Als diaken mocht 

ik dikwijls voorgaan in het lof. Tevens raakte ik betrok-
ken bij het bestuur. Dit jaar heb ik na 20 jaar afscheid ge-
nomen, heel bijzonder! Het bidden om nieuwe priesters 
blijf ik natuurlijk doen. Het is vooral belangrijk dat een 
priester tussen de regels door luistert en begrijpt wat 
de ander wil zeggen. Ik vergelijk het dienstwerk van de 

priester wel eens met dat van een dokter. Je hebt een 
gedegen opleiding nodig en je draagt veel verantwoor-
delijkheid. Ik ben blij dat ik nu met emeritaat ben. Wel 
zing ik nog in het rouwkoor van de parochie. Verder help 
ik met boodschappen en voedsel- pakketten voor men-
sen in nood. Blij ben ik dat ik vier kinderen in Haïti mag 
ondersteunen.  Onderwijs, gezondheid en veiligheid zijn 
daar van levensbelang. Toen ik daar verschillende keren 
was, heb ik dit met eigen ogen gezien. Ik heb geholpen 
met schilderen en klussen. Zo kun je veel betekenen 
voor andere mensen.”  

Dankbaar en dienstbaar

Diaken Theo van Stiphout (73) woont in Hilversum en is sinds kort met emeritaat. Dankbaar 
kijkt hij terug op zijn vele jaren dienstwerk voor de Kerk. Lange tijd had Theo een ‘gewone 
baan’, maar een bijzondere wending in zijn leven leidde er toe dat hij op 53-jarige leeftijd 

diaken werd gewijd.

Door Pieter Klaver

Wilt u lid worden van de gebedskring? Het lidmaatschap is geheel gratis! 
Op pagina 8 vindt u meer informatie en een invulstrook om u op te geven.


