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Op de eerste maandag van mei, de 
maandelijkse Willibrorddag, hebben 
we een heel feestelijke dag gehad.  We hebben 
de nieuwe apostolisch nuntius van Neder-

land op het seminarie mogen ontvangen, Z.E. Mgr. Paul 
Tschang In-Nam. We hadden de nuntius reeds uitgeno-
digd voor de viering van het 25-jarig bestaan op 14 no-
vember j.l., maar toen was hij net nog niet in Nederland. 
Drie dagen later, op 17 november, is hij in Nederland ge-
arriveerd.
Maar deze Willibrorddag van mei was ook heel geschikt 
om hem te ontvangen. Hij heeft de Willibrordlezing ge-
houden waarin hij sprak over de geschiedenis, principes 
en doelstellingen van de apostolische dienst van het Va-
ticaan. Dit was heel interessant om meer over te horen. 
In de H. Mis die hierop volgde, vonden er drie aanstel-
lingen plaats. Eric Venneker en Stefan Doss mochten 
het acolitaat ontvangen en Emil Serpa ontving de aan-
stelling tot lector. Hierdoor was dit ook een hele fees-
telijke viering. De nuntius was hoofdcelebrant en onze 
bisschop, Mgr. Hendriks verrichtte natuurlijk de aan-
stellingen. In een feestelijke maaltijd aansluitend heb-
ben we dit verder mogen vieren, waarbij de nuntius en 
wij allen zeer genoten van de aanstekelijke muziek van 
de studenten van Nieuwe Niedorp.
Nu staat de zomer voor de deur. In de zomer mogen de 
seminaristen zelf een stageplek uitkiezen waar ze dan 
circa drie weken aan besteden. Zo gaat er deze zomer 
een seminarist stage lopen bij de zusters van Moeder 
Teresa in Amsterdam, twee andere gaan ervaring op-
doen bij Sant’Egidio, ook in Amsterdam, en drie gaan 
er mee als begeleider naar de Wereldjongerendagen in 
Lissabon. Ikzelf hoop hier ook naartoe te kunnen.
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn altijd een hele bij-
zondere ervaring. Ik herinner me nog goed mijn eerste 
WJD naar Rome in het jaar 2000. Ik was kort daarvoor, in 
1997, tot geloof gekomen en het was voor mij toen echt 
heel bijzonder om met jongeren vanuit de hele wereld 
op het overvolle Sint-Pietersplein te staan. Dat heeft 
echt diepe indruk op mij gemaakt. Mijn geloof heeft echt 
een grote stap mogen maken in die weken.
Dit hoop en bid ik de jongeren ook toe die deze zomer 
naar Lissabon afreizen. Er is menige roeping welke zijn 
wortel heeft op Wereldjongerendagen. Ik bid dat dit ook 
dit jaar het geval mag zijn, zowel voor ons eigen semi-
narie in Heiloo als dat van het Neocatechumenaat in  
Nieuwe Niedorp; dat het getuigenis van de seminaristen 
hier ook toe mag bijdragen.

Een gezegende zomer toegewenst!  
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De gebedsdag stond al lang op de agen-
da van de seminaristen en er waren 
veel voorbereidingen en momenten 
van overleg. Uiteindelijk stond er 

een druk programma op de planning. De dag 
begon namelijk met de Heilige Mis, met onze 
bisschop mgr. Hendriks als hoofdcelebrant. Hij 
hield voor ons een mooie homilie, waarin nader werd 
ingegaan op het belang van priesters, hun vorming op 
het seminarie en natuurlijk de dringende noodzaak van 
het gebed. Hij sprak daarbij enkele woorden over het 
geloof in God en gaf als volgt antwoord op de vraag of  
de oogst wel zo groot is: 
“Ja, de oogst is groot, want God heeft het verlangen naar 
Hem in het hart van iedere mens gelegd. Zonder God kan 
niemand gelukkig worden, zonder God is het leven een 
weg naar het sterfbed. Zonder God is er niet meer bete-
kenis en zin dan wat we binnen de aardse werkelijkheid 
kennen en beleven. Mét God is alles een opgang naar de 
hemel, alles staat in een ander licht. Het verlangen naar 
zin en betekenis, het verlangen naar God ligt uiteindelijk 
in het hart van iedere mens.”
U kunt zijn overweging nog nalezen op de website van 
de bisschop (arsacal.nl). De viering werd ondersteund 
door de schola van het seminarie. 
Na een processie en gezamenlijk gebed tot Maria, ving het 
middagmaal aan. Verspreid over meerdere ruimtes in het 
oude Julianaklooster waren er gesprekken ter ontmoe-
ting en getuigenis. Er hing een sfeer van vriendschap. Ie-
dereen werd vervolgens uitgenodigd om te luisteren naar 
een aansprekende lezing door onze docente communi-
catievaardigheden, mevrouw Gabriella Buirma-Rieu. Met 
veel interesse van de gasten sprak zij over het belang van 
spreekvaardigheid, luisteren, elkander begrijpen. Ook 
herinnerde ze ons aan de bijzondere manier waarop Je-
zus spreekt in de evangeliën, vooral de wijze waarop Hij 
antwoordt: vaak (schijnbaar?!) sterk afwijkend van de 
vraag, of juist met een vraag terug, zodat de persoon zelf 
weer aan het denken wordt gezet. We mogen in dit ver-
band denken aan de zogeheten maieutische techniek van 

Socrates die met de juiste vragen zijn gespreks-
partners tot diepere inzichten bracht. 

Seminaristen Josué Mejía Sanchez en Jeroen 
Pouw mochten ons allen hierna verblijden 
met de verhalen van hun roeping. Ze getuig-

den beiden van Gods werkzaamheid in hun 
leven waardoor verwachte moeilijkheden met 

hulp van zijn genade toch begaanbare paden wer-
den. Het blijkt maar weer dat God op haast onzichtbare 
wijze in al onze daden actief is, zodat de onderscheiding 
meer een kwestie is van terugblikken op de gegane weg 
dan gissen naar de toekomst. Dit deel van de dag werd 
met Spaanse en Nederlandse liederen afgesloten. Zo  
kwamen dus diverse culturen even aan bod!

Aan het einde van de gebedsdag werd gezamenlijk ge-
beden voor het Allerheiligst Sacrament, uitgesteld in 
een overvolle kloosterkapel. We baden in stilte en ver-
volgens met elkaar de vespers, het avondgebed uit de 
getijden. Alle aanwezigen werden met de eucharisti-
sche zegen op pad gestuurd om vooral het gebed voort 
te zetten. We bidden steevast om roepingen, voor de 
vorming van de seminaristen en de heiligheid van de 
priesters, met het vertrouwen dat Gods Geest de Kerk 
op aarde leidt en behoedt. 

Vreugdevolle gebedsdag gedragen  
door vele culturen

Zaterdag 29 april was de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie. Voor deze bijzondere 
dag werden alle leden van onze gebedskring uitgenodigd. Er werd gezamenlijk veel 

gebeden en er was ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het was een zeer 
kleurrijke dag!

Door Niels Bleeker

De seminaristen stellen zich voor aan de aanwezige leden 

van de gebedskring 

Willibrord magazine 4



‘Hoe beter je God leert kennen,  
hoe meer je van Hem gaat houden’

Voordat ik naar de inhoud ga, wil ik mij graag 
even kort voorstellen. Mijn naam is Jeroen 
Pouw en ik ben opgegroeid in een katholieke 
familie in Naarden. Als opleiding heb ik een 

master pedagogische wetenschappen gedaan, waarin ik 
een specifiek programma volgde over maatschappelijke 
opvoedingsvraagstukken. Zo heb ik onderzoek gedaan 
naar op welke manier vaders opvoeden op straat in ach-
terstandswijken. Na mijn studie heb ik bijna zes jaar ge-
werkt als docent en onderzoeker pedagogiek bij de op-
leiding pedagogiek op een hogeschool in het zuiden van 
Nederland. 
Waarom dan toch mijn oude leven 
opgeven om naar het seminarie te 
gaan? Het eerste moment waarop 
de vraag om priester te worden 
naar boven kwam, was in de zomer 
van 2014. Ik bezocht de gemeen-
schap van Taizé, in de buurt van 
Cluny (Frankrijk). Tijdens het mid-
daggebed op de donderdag zong het 
koor het lied “Let all who are thirsty 
come.” Ik zag een beeld voor mij van 
een priester die het altaar aan het 
bewieroken was tijdens de offeran-
de. Ik voelde in mijn hart dat ik de 
priester was. Het was een moment 
waarop ik God leerde kennen diep 
in mijn ziel en ook meer van Hem ben gaan houden. 
Nadat ik een jaar deze ervaring stil gehouden heb, zette 
ik de stap om deze ervaring verder te gaan onderzoe-
ken. Deze periode droeg sterk bij aan het groeien in God 
leren kennen door een actief gebedsleven en het leren 
kennen van verschillende mensen. Daarmee groeide ik 
meer en meer in een actief gebedsleven en groeide mijn 
liefde voor God. 
Echter na een jaar onderscheiding durfde ik de stap niet 
te zetten. Ik ging werken op een hogeschool als docent 
en onderzoeker. Gedurende deze periode heb ik geleerd 
om meer voor mijn geloof uit te komen en met studen-
ten en collega’s van verschillende culturele en religieuze 

achtergronden hierover te spreken. Ik leerde om mijn 
liefde voor God en de Kerk steeds op andere manieren 
uit te drukken. 
In maart 2021 stelde ik mijzelf de vraag: “Waar word ik 
echt gelukkig?” Het antwoord was heel snel gevonden in 
het priesterschap. Na een zoektocht van ongeveer een 
jaar kwam ik tot de conclusie om naar het seminarie  

te gaan. Het was erg vreugdevol om dit nieuws met de 
mensen in mijn omgeving te mogen delen. Ik leerde 
over God praten vanuit mijn eigen ervaring, kennis en 
liefde. Dat raakte veel verschillende mensen. 
Gedurende mijn leven heeft Jezus een steeds meer cen-
trale plek in mijn leven gekregen. Ik kan mij dan ook 
geen leven meer voorstellen zonder Hem in mijn leven. 
Deze liefde is het resultaat van de zoektocht om Jezus 
steeds beter te leren kennen. Door antwoord te geven op 
de roeping heb ik de afgelopen maanden mogen ervaren 
dat ik Jezus nog beter kan leren kennen en nog meer van 
Hem kan gaan houden. Jezus leren kennen en groeien  
in liefde is voor mij een levenslange weg.  

De titel van dit artikel, een uitspraak van Thomas van Aquino,  geeft goed weer hoe ik 
de weg van mijn roeping heb ervaren en nu ervaar. Aan de hand van een aantal 

sleutelmomenten wil ik graag wat meer vertellen over hoe ik God heb leren kennen.

Door Jeroen Pouw

Seminarist Jeroen Pouw in de Genadekapel van Onze 

Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
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Rond het middaguur op de woensdag van 
12 april reden we vanuit Nieuwe Nie-
dorp richting het zuiden. We zouden 
namelijk opstijgen vanaf de Belgische 

luchthaven van Charleroi. Tegen de avond-
schemering arriveerden wij bij het vliegveld 
en voegden ons bij de seminaristen die reeds de 
douane gepasseerd waren alsmede ook rector Stan-
islaw Kielek en vicerector Henry Rivas, beiden priester 
gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam en reeds 
vele jaren werkzaam als rectoren van het seminarie 
Redemptoris Mater te Limburg. Na een vertraging van 
ruim een uur landde het Ryanair-toestel rond 01:00 uur 
op het eiland Malta. Malta is het grootste eiland van een 
achtkoppig eilandenrijk. Malta ligt in de Middellandse 
Zee tussen Tunesië, Libië en Italië. Het eiland kent een 
rijke geschiedenis die zijn oorsprong vindt in de prehis-
torie en daarmee een van de oudste beschavingen van 
Europa is, ouder dan Stonehenge in Engeland en zelfs 
ouder dan onze eigen hunebedden. In de stad Rabat op 
Malta waar we geweest zijn, zijn overblijfselen van een 
christelijke beschaving te zien. Wij christenen kennen 
Malta uit de Heilige Schrift. Zoals we lezen in hoofdstuk 
28 uit de Handelingen van de Apostelen, leed de apostel 
Paulus rond het jaar 60 schipbreuk op Malta en zo be-
keerden de Maltezers zich tot het christendom.
Na te zijn uitgestapt volgden per loting de duo’s onder 
de seminaristen om vervolgens te worden verdeeld 
onder de aanwezige gastgezinnen waar we gedurende 
de pelgrimstocht konden overnachten. Een bijzonder 
woord van dank voor de gastgezinnen die, zoals Paulus 
het verwoordt, ons buitengewoon vriendelijk en gastvrij 
hebben ontvangen. 
Na een welverdiende nachtrust werden we tegen het 
middaguur verwacht in de prachtige Pauluskerk om 
daar de dag te beginnen met het ochtendgebed. Na God 
zingend gedankt te hebben liepen we door naar het cen-
trum van de stad. Hier mochten we ervaren waar Paulus 
na zijn bekering en zeker ook op Malta bekend om stond, 
namelijk zijn prediking. Zoals Jezus ooit zijn leerlingen 
twee aan twee erop uitzond om te prediken, zo werden 

ook wij erop uitgezonden om de Blijde Boodschap 
te verkondigen. Twee aan twee verspreidden 
de seminaristen zich over de stad en spraken 
mensen aan die de verkondiging wilden horen. 
Ikzelf heb zowel met Maltezers als met de vele 

toeristen gesproken. De reacties waren over het 
algemeen zeer positief te noemen, hoewel een 

enkeling afwijzend of zelfs minachtend wegliep.

Ook de volgende dag maakten we van de middag ge-
bruik om dezelfde missie voort te zetten, maar ditmaal 
aan de rand van het centrum van Valletta. Dit prachtige 
fort, Sint-Elmo genaamd, werd onder andere gebruikt 
door de ridderorde van Sint-Jan om Malta te verdedi-
gen. Omdat het Ottomaanse Rijk in de 16e eeuw dermate 
oppermachtig werd en dreigde Malta binnen te vallen, 
werd er een beroep gedaan op deze ridderorde. Er was 
toentertijd gegronde angst dat, mocht Malta in handen 
vallen van de Ottomanen, de rest van Europa ook aan 
dit geweld en deze ellende zou worden blootgesteld. Dit 
Grote Beleg zou dus desastreuze gevolgen hebben voor 
Europa als Malta zou worden ingenomen. Karel V was 
daarom bang dat het christendom uit Europa zou ver-
dwijnen, nam geen halve maatregelen en ging over tot 
actie. Hij deed een beroep op de ridderorde van Sint-Jan 

In de voetsporen van Paulus

Traditiegetrouw volgt er na Pasen voor de seminaristen van het seminarie 
Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp een pelgrimstocht. Dit jaar hadden we het 

genoegen op pelgrimstocht te mogen gaan met het seminarie Redemptoris Mater van 
het bisdom Roermond, gevestigd te Cadier en Keer in Limburg. Samen vertrokken  

we en zo stapten we in de voetsporen van Paulus.

Door Eric Venneker

Seminaristen krijgen uitleg bij fort Sint-Elmo
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(The Knights of St. John) die na veel omzwervingen zich 
gevestigd had op het eiland Malta. De ridderorde slaagde 
erin de Ottomanen tegen te houden en hield vervolgens 
de daaropvolgende drie eeuwen de macht over Malta. 
Dit mondde uit in een voor Malta unieke bloeiperiode 
waar de schitterende oude monumenten het bewijs voor 
zijn. Een van de bekendste bouwwerken is wel de Saint 
Johns Co. Cathedral. Juist naast deze kathedraal hebben 
wij deze middag mensen aangesproken en de vreugde 
van Pasen verkondigd. Dat was voor mij een ervaring 
waarbij ikzelf mijn nietigheid en kleinheid ervaren kon, 
maar door het woord van God, het Kerygma (de verkon-
diging van het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus 
Christus) ervaarde ik dat het de mensen die wilden luis-
teren hielp en werkelijk redding betekende. Ook ik heb 
persoonlijk deze redding en liefde van Christus in mijn 
leven ervaren waar ik vandaag de dag van getuigen kan. 
Dikwijls bedankten de toehoorders ons voor het licht dat 
wij brachten in de duisternis waar de toehoorders zich 
op dat moment in bevonden. Ook zond de Heer, zonder 
dat wij het gesprek met mensen openden, luisteraars 
naar ons die werkelijk op dat moment toe waren aan 
de vreugde van de verrijzenis. Een prachtige ervaring, 
zoals de leerlingen eens vol blijdschap terugkwamen 
na door Jezus te zijn uitgezonden, zo kwamen ook wij 
met overgrote blijdschap terug en deelden onze erva-
ringen. We waren werkelijk getuigen van de grote oogst, 
zoals eens de leerlingen die door Christus uitgezonden 
werden, van de mens die wacht op de verlossing van 

Christus. Want hoe kan men in Hem geloven zonder van 
Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen,  
als niemand Hem verkondigt (Rom 10,14)?
 
Later die avond werden we warm onthaald door de ge-
meenschappen van de Neocatechumenale Weg waar wij 
de eucharistie hebben gevierd. Ook de avonden daarop 
volgend werden we vol blijdschap ontvangen door deze 
gemeenschappen. Deze broeders en zusters zorgden er 
deze hele reis voor dat de seminaristen dagelijks veilig 
op de juiste bestemming aankwamen. Ook deze broe-
ders en zusters getuigden ervan dit gedaan te hebben 
uit overgrote dankbaarheid voor de gave van de Kerk en 
de gemeenschappen waartoe zij behoren. 
De dagen die volgden hebben we talloze prachtige plaat-
sen en steden bezocht die belangrijk zijn geweest tij-
dens de missionering van Paulus en de daaropvolgende 
eeuwen. Een bijzondere plaats echter was de kustplaats 
waar Paulus volgens de Handelingen van de Apostelen 
schipbreuk leed en Malta bereikte (Saint Paul’s Bay). Op 
gepaste afstand keken we naar de rotsige kust waar Pau-
lus aan land kwam en lazen we gezamenlijk nogmaals 
hoofdstuk 28 uit de Handelingen van de Apostelen waar 
dit beschreven staat. 
Dit verslag zou te lang worden om alle gebeurtenissen 
te beschrijven die wij hebben meegemaakt, hoewel ik 
getracht heb het belangrijkste te benoemen.
Tot besluit past het onze rectoren te bedanken die deze 
prachtige pelgrimstocht georganiseerd hebben, als-
mede de broeders en zusters van de Neocatechumenale 
gemeenschappen aldaar die deze onvergetelijke reis 
hebben mogelijk gemaakt.  

Groepsfoto met op de achtergrond de Saint Paul’s Bay  

waar Paulus aan land kwam
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Misintenties
Het is mogelijk heilige Missen te laten lezen in het seminarie te 
Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de priesteroplei-
ding. Voor iedere intentie wordt altijd een aparte H. Mis gelezen. 
We kunnen  niet garanderen dat de Mis gelezen wordt op de dag 
die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. Richtbedrag 
voor de stipendia is € 10. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr. 
NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie o.v.v. misin-
tentie. De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, 
Hooge weg 65, 1851 PJ Heiloo.  

Bidt u mee om roepingen?

Geef u op als lid van de gebedskring. Het verplicht u tot niets, be-
halve tot gebed. U ontvangt een mooie gebedskaart en 4x per 
jaar het Wil li brordmagazine. U kunt zich opgeven met onder-
staande ant woord strook. Bij voorbaat dank voor uw gebed.  

Zomerretraite voor priesters, diakens en pastoraal 
werkers te Thorn, Limburg
Zondag 16 juli t/m zaterdag 22 juli
Deze zomer wordt een mooie retraite gehouden voor priesters, 
diakens en pastoraal werkers onder leiding van pater Ward Bie-
mans sj. De retraite vangt zondag 16 julli om 18:00 uur aan met 
een broodmaaltijd en loopt tot zaterdag 9:30 uur. De data zijn 
zo gekozen dat deelnemers geen vervanging hoeven te zoeken 
voor de weekendvieringen. De richtprijs is € 280 voor eenvou-
dige kamers of € 305 voor kamers met eigen douche en toilet. 
Opgave en meer info via de website www.foyer-thorn.nl.  

Colofon

issn 1875-550x

Uitgave • Grootseminarie 
St. Willibrord van het RK bisdom 
Haarlem-Amsterdam, gevestigd 
te Heiloo (voorheen bekend als 
De Tiltenberg in Vogelenzang).
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Wilt u artikelen overnemen? 
Neem dan contact op met Pieter Klaver, 
pklaver@willibrordseminarie.nl

ik wil graag meebidden om (nieuwe) 
priester roepingen en word lid van 
de gebedskring. JA,

Deze strook kunt u opsturen naar: Grootseminarie St. Willibrord, 
Antwoordnummer 85131, 1850 VA Heiloo. 
U kunt zich ook telefonisch opgeven via 072-505 1073 
of e-mailen naar info@willibrordseminarie.nl

Dhr/Mevr.:  ..........................................................................................................................................................

Straat & huisnummer:  ...........................................................................................................................

Postcode:  ............................................................................................................................................................

Woonplaats:  .....................................................................................................................................................

Telefoon:  .............................................................................................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................

Buro Marcel van 
der Lubbe

Voor al uw financiële zaken 
mvdlubbe@planet.nl 

of kijk op www.mvdl.eu 
Telefonische info: 

06 5473 2032

Rachel’s Vineyard 
Nederland

Rachel’s Vineyard 
organiseert een genezing 

3-Daagse. 
21-23 sept. 2023. Voor de 
verwerking van abortus.
Opgave en informatie via:

www.RachelsVineyardNederland.com

 035 6946350
 info@deboog.nl

 www.deboog.nl

DE BOOG

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

Voor meer informatie over boeken van de Boog:
www.deboog-uitgeverij.nl    -    info@deboog.nl    -    035-6946350

Aanbidding in het hart van de 
wereld
Het aanbidden van Jezus in de nede-
rige gedaante van een hostie is een 
onuitputtelijke bron van verlichting, 
troost en genezing. De overwegingen 
in dit boek gaan in op vier dimensies 
die kenmerkend zijn voor de eucharis-
tische aanbidding: schoonheid, stilte, 
tijd en bovennatuurlijke hoop. Ze 
willen ons stimuleren om met grote 
liefde te knielen aan de voet van de 
monstrans waar Jezus zelf geduldig op 
ons wacht.

Mgr. D. Rey, 156 blz. Zachte kaft 
€ 17,50 - E-book € 12,50

Iets groots dat liefde is
Christen zijn is het resultaat van de 
ontmoeting met een Persoon. Dit boek 
gaat over  de roeping tot heiligheid 
in het dagelijkse leven, zoals beleefd 
in het Opus Dei. Heiligheid betekent 
niet: geen fouten maken, maar lief-
hebben vanuit een levende relatie met 
de Heer. 

Borja de Léon (red.),
164 blz. Zachte kaft € 14,75 -
E-book € 5,25

Kindertoewijding
Tot Jezus door Maria

In de geest van de
heilige Theresia,

Gods kleine bloempje

Blythe Marie Kaufman
Met een voorwoord van
kardinaal Wim Eijk
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Borja de Léon
(red.)

Iets groots dat liefde is
De christelijke roeping:

ontmoeting, antwoord, trouw
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Pater Bernard – missionaris in Papoea 
Nieuw-Guinea

Vermist

Marianne (1952) begon haar verhaal 
door te vertellen dat haar oom 
sinds februari 1939 vermist was. 
Decennialang bleven de familie-

leden van Marianne in onzekerheid en kon-
den zij het verhaal van pater Bernard niet af-
sluiten. Zou hij op een goede dag toch niet voor 
de deur staan? Marianne herinnert zich nog dat ze 
als klein meisje het portret van haar oom aan de muur 
zag hangen. Ze zag het verdriet in de ogen van haar tan-
tes en de vraagtekens bij haar vader. Wat was er met zijn 
broer gebeurd? Niemand wist het op dat moment, want 
hij bevond zich in Papoea Nieuw-Guinea en de bericht-
geving was minimaal. Pas in 1981 (!) kreeg de familie ein-
delijk zekerheid over het lot van pater Bernard. Hij bleek 
op 18 maart 1943 op een schip in de Bismarck Archipel 

(een eilandengroep die tot het rijk van de Papoea’s be-
hoort) door de Japanners te zijn vermoord, samen met 
49 andere geestelijken en 10 burgers onder wie 3 kleine 
kinderen.

Wie was pater Bernard?
In 1981, toen de familie het definitieve lot van pater Ber-
nard vernam, was Marianne zelf bezig met de voorbe-
reiding van haar huwelijk en liet ze de geschiedenis van 
haar oom even voor wat die was. Maar in 2020 kreeg ze 
hernieuwde interesse in zijn verhaal en besloot ze om dit  

 
grondig uit te zoeken, wat leidde tot de publicatie 

van het boek ‘’Waarom zouden we bang zijn. Mis-
sie naar de Bismarck Archipel.’’ Bernard werd 
geboren in 1896 in Baarn, waar hij opgroeide 
in een katholiek gezin. Als jongeman besloot 

hij om zich aan te sluiten bij de congregatie van 
de Missionarissen van het Heilig Hart. Een leven 

van armoede, eenvoud en compassie voor de kleine 
mens sprak hem erg aan en dit paste ook goed bij zijn be-
scheiden en sociale karakter. Hij werd dus uitgezonden 
naar de Bismarck Archipel en kwam terecht op het eiland 
Manus. Daar heeft hij vol passie het geloof verkondigd en 
Gods liefde aan de inlandse mensen daar gebracht, totdat 
hij door de wreedheden van de Tweede Wereldoorlog op 
47-jarige leeftijd terugkeerde naar zijn Heer en Schepper.

Christelijke waarden
De missionarissen waar pater Bernard toe behoorde 
hebben een grote verandering teweeggebracht in het le-
ven van de Papoea’s. Zij leefden in stammenverband op 
de tientallen eilanden in dat gebied en bestreden elkaar 
vanuit onderlinge haat voortdurend, waarbij kanniba-
lisme voor hen een gewone zaak was. De paters hebben 
echter met veel liefde en geduld het evangelie van Jezus 
aan hen verkondigd, waardoor er geloof, hoop en liefde 
in de levens van de Papoea’s kwamen. Zij leerden elkaar 
te begrijpen en met elkaar samen te werken. Zo bouw-
den zij in Bundralis op het eiland Manus samen met pa-
ter Bernard een kerk waar zij hun geloof konden belijden.

Herdenking
Het goede werk van pater Bernard en zijn medebroe-
ders wordt door de inwoners van Papoea Nieuw-Guinea 
niet vergeten. Ongeveer 90% van de bevolking is daar 
nu christelijk en de paters die het geloof als eerste aan 
hen hebben verkondigd worden daar nog steeds her-
dacht! Het zaad van het evangelie dat door de paters is 
uitgestrooid, heeft dus goede vruchten gedragen! Mari-
anne verklaarde dat haar oom, pater Bernard, zijn gees-
telijke kracht en innerlijke vrede die hij nodig had voor 
dit werk, vond in het Woord van God. Moge dit ook ons 
steeds tot Bron van Leven zijn!  

Op 3 april werd de Willibrordlezing verzorgd door mevrouw Marianne Visser-van 
Klaarwater. Zij vertelde ons de boeiende en aangrijpende geschiedenis van haar oom, 

pater Bernard van Klaarwater, die ik nu met u zal delen. 

Door Richard Numan

Mevrouw Marianne Visser-van Klaarwater bij 

de Willibrordlezing in Heiloo

Jaargang 25 • Nummer 39
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De geboorte van de H. Johannes de Doper

Johannes was het kind van Zacharias en 
Elisabeth en de voorloper van de Heer. 
Met de komst van deze laatste profeet 
van het Oude Verbond begint de dag 

van het heil. Al bij zijn geboorte ontvangt Jo-
hannes, evenals Jesaja en Jeremia, de oproep 
om een profeet voor alle volkeren te zijn en 
wordt hij geheiligd voor zijn toekomstige taak. 
Op het schilderij zien we links Zacharias staan, terwijl 
zijn vrouw Elisabeth in haar bed ligt. In het midden is 
het eerste bad van Johannes afgebeeld. Murillo schildert 
de baby Johannes als een bron van 
licht, wat passend is, aangezien Je-
zus hem in het Johannesevangelie 
(5, 35) de ‘lamp’ noemt, ‘ontstoken 
om te verlichten’.  
Hoewel Zacharias priester was, 
vond hij het aanvankelijk moeilijk 
te geloven dat zijn vrouw Elisabeth 
op haar hoge leeftijd een kind zou 
krijgen. De engel Gabriël kondigt 
aan dat velen zich om Johannes’ 
geboorte zullen verheugen (Lc. 
1,14). Zij zullen zich verheugen als 
een voorbode van de toekomstige 
heiligheid van het kind. Hun reac-
tie herinnert ons eraan dat we ons 
mogen verheugen om andermans 
geluk, in plaats van dat we afgun-
stig zouden zijn. Maar omdat Za-
charias het niet gelooft, zal hij niet 
in staat zijn om te spreken tot aan de geboorte van het 
kind. Hij is zelfs niet in staat om te horen, want na Jo-
hannes’ geboorte vragen de mensen hem met gebaren 
hoe het kind zal heten. In het evangelie volgens Lucas 
lezen we dat Zacharias een schrijftafeltje neemt en de 
naam Johannes er op schrijft, een heel geschikte naam 
die betekent: ‘begenadigd door God’. Dan wordt Zacha-
rias’ tong losgemaakt en spreekt hij een lofzang uit, die 
wij kennen als het Benedictus uit het morgengebed. De 
heilige Augustinus merkt over deze gebeurtenis op dat 
de tong werd losgemaakt omdat de stem werd geboren 
– ‘de stem van iemand die roept in de woestijn’. De men-
sen worden met ontzag vervuld vanwege de wonderlijke 

omstandigheden van Johannes’ geboorte, ofwel 
uit vrees voor God, omdat ze zagen hoe een 
heilig man, Zacharias, op de proef was gesteld 
vanwege zijn aarzeling. En ze vragen zich af 
wat er zal worden van dit kind. 

Het meest opmerkelijke kenmerk van Johan-
nes is misschien wel dat hij niet naar zichzelf 

verwijst, maar naar Jezus. Johannes is de stem - Je-
zus is het Woord. Alle handelingen van Johannes, zijn 
oproep tot bekering en de doop die hij toedient, zijn 
erop gericht de mensen voor te bereiden op de komst 

van de Verlosser, Jezus Christus. Dit besef is zo sterk 
in hem dat wanneer hij uiteindelijk Jezus ontmoet, hij 
Hem aanduidt met de woorden: ‘Zie het Lam van God’ 
(Joh. 1,36). Jezus wordt door Johannes gedoopt, omdat 
Hij wil worden zoals wij. En wanneer dit gebeurt, daalt 
de Heilige Geest neer over Jezus in de gedaante van een 
duif en spreekt een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, 
de Welbeminde.’ Op 24 juni kunnen we de Heer danken 
voor Johannes, Jezus’ voorloper, en voor de Geest van  
Jezus die bij ons is.  

Op zaterdag 24 juni viert de Kerk de geboorte van Johannes de Doper, zes maanden 
voor Kerstmis. Volgens de evangelist Lucas wordt hij geboren ongeveer drie maanden 

na de aankondiging aan Maria dat uit haar Jezus zal worden geboren. 

Door pater Ward Biemans

De geboorte van Johannes de Doper, Bartolomé Esteban 

Murillo, ca. 1660
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Gerard werd als oudste geboren in een 
katholiek boerengezin en kreeg een 
broer en zes zussen. “We hadden 
ongeveer dertig melkkoeien, maar 

ook varkens en kippen. Al jong hielp ik mee op 
de boerderij. De vraag wat ik later zou worden 
speelde helemaal niet. Ik zou gewoon mijn vader 
opvolgen.” Maar het leven van Gerard loopt volledig 
anders. “Mijn vader overleed plotseling toen ik 21 jaar 
was. En een paar jaar later overleed mijn enige broer 
bij een ongeluk.” Het lukt Gerard niet goed om de boer-
derij alleen te runnen en uiteindelijk besluiten hij en 

zijn moeder de boerderij te verkopen en te verhuizen. 
“Aanvankelijk ging ik bij een andere boer helpen, maar 
daarna heb ik bij een hoveniersbedrijf gewerkt en later 
bij een kassenbedrijf. Dit ben ik tot mijn pensioen blij-
ven doen. Toch ben ik in mijn hart altijd boer gebleven.” 
Alle tegenslagen op jonge leeftijd gingen Gerard niet 
in de koude kleren zitten. “Ik zat gewoon niet lekker in 
mijn vel.” Dit verandert als hij rond z’n 30ste in contact 
komt met Cursillo, een katholieke beweging. “Zo heb 
ik de charismatische gebedsschool ‘Bron van Levend  

water’ leren kennen.” Er opent zich een nieuwe 
wereld voor Gerard. “Ik ging op retraite en 
mocht op de lijst een begeleider kiezen. Dat 
werd zuster Lieve Lanckriet, een religieuze. Zij 
had een bijzondere gave van de Heilige Geest, 

namelijk om woorden van kennis te geven. Ze 
vertelde me dat ik leefde in een harnas: ik kon 

geen liefde geven of ontvangen. Maar het gebed ver-
anderde mij. Ik ben van het uiterst negatieve naar het 
uiterst positieve gegaan en ben hoopvol geworden. Zo 
ben ik anders naar mijn tegenslagen gaan kijken. Ik ben 
gevormd in de school van het lijden en daar ben ik inner-
lijk sterk van geworden. Mensen zeggen tegen mij dat ik 
anderen in hun waarde laat en dat ik geen verborgen 
agenda heb. Maar ik ben niet meer dan anderen, hoor.”

Van kraaien naar krachtige heiligen
Na zijn pensioen richt Gerard zich op zijn grote pas-
sie, tuinieren. Zo heeft hij 300 m2 volkstuin, houdt hij 
de bloementuinen van anderen bij en is hij betrokken 
bij het onderhoud van twee pastorietuinen. Daarnaast 
neemt hij veel tijd voor gebed. “De huidige maatschappij 
moet weer terug naar het basisprincipe van ‘Ora et La-
bora’, oftewel ‘Bid en Werk.’ Dit geldt voor ieder goedwil-
lend mens. Zo heb ik vanuit een innerlijke nederigheid 
leren samenwerken met de natuur. We zitten in een 
geestelijke en morele crisis. We gaan als kraaien overal 
maar op af, we worden geleefd. Tegelijkertijd zijn we 
apathisch en innerlijk gesloten. Ik zie heel wat mensen 
om mij heen die dit uitstralen. Als ik met de trein reis 
zie ik dat vrijwel iedereen gefixeerd is op zijn mobiele 
telefoon. Een gesprek is nauwelijks meer mogelijk. Het 
gaat er juist om dat je thuiskomt bij jezelf, ontdekt wie 
je bent, dat je luistert naar je geweten en een eigen vi-
sie ontwikkelt. Dan kun je iets betekenen voor anderen. 
Onze maatschappij heeft nieuwe heiligen nodig. Ook 
priesters spelen hierin een belangrijke rol. Het is hun 
taak de mensen bij God te brengen. Iedere dag bid ik 
voor de priesters en de priesterstudenten. Tevens geef 
ik financiële steun. Ik besef dat alles wat goed is niet 
zonder materiële ondersteuning kan.”  

Ora et labora

De heer Gerard van Schaik (74) woont in De Meern. In dit interview vertelt hij over zijn passie 
voor tuinieren en boeren en over zijn rotsvaste geloof in God. En hij heeft veel op met de 

priesteropleiding. “De huidige tijd heeft grote nood aan waarlijk heilige priesters zoals de 
heilige pastoor van Ars.”

Door Pieter Klaver

Wilt u lid worden van de gebedskring? Het lidmaatschap is geheel gratis! 
Op pagina 8 vindt u meer informatie en een invulstrook om u op te geven.


