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Pasen 2023

M et Pasen vieren we de dood en 
de verrijzenis van de Heer. Elke 
viering van Pasen, ieder jaar opnieuw, 
wordt dit tegenwoordig gesteld in de li-

turgie. Zo ook in elke Eucharistieviering, op zondag of 
doordeweeks, staat dit centraal en is dit diepe mysterie 
tegenwoordig. Door de viering van de liturgie kunnen 
we hier kracht uit putten. We kunnen ons lijden verbin-
den met het lijden van de Heer, we sterven met de Heer 
aan ons oude ik en we mogen met Hem verrijzen tot 
een nieuwe schepping. Het is een overvloedige stroom 
van genade die we mogen ontvangen. Dit is iets wat we 
niet voor onszelf mogen houden. De wereld zelf op dit 
moment is in een diep lijden. De oorlog in de Oekraïne 
blijft maar voortduren en de mensen in Syrië en Turkije 
zijn nog in diep verdriet en grote nood door de vreselijke 
aardbevingen. De wereld heeft behoefte aan verlossing, 
aan het nieuwe leven in Christus. Wij als christenen mo-
gen al het verdriet bij de Heer brengen. De priesters heb-
ben hier een bijzondere taak in aangezien zij dagelijks 
het heilig Misoffer mogen vieren, waarin het lijden van 
de wereld, ver weg en dichtbij, in contact wordt gebracht 
met de transformerende liefde van Christus’ dood en 
verrijzenis. Wij danken God dat wij als seminarie, het 
Grootseminarie St. Willibrord met de gemeenschap in 
Heiloo en de gemeenschap in Nieuwe Niedorp van het 
Neocatechumenaat (het seminarie Redemptoris Ma-
ter), hier aan mee mogen werken door het opleiden van 
nieuwe priesters voor ons bisdom. We danken God hoe 
Hij ook altijd weer nieuwe roepingen schenkt.
Soms stoppen ook seminaristen, iets wat op zich niets 
negatiefs is: het seminarie is een pad van onderschei-
ding en wanneer God het duidelijk maakt dat Hij een 
ander pad voor iemand heeft, dan is het belangrijk om 
hier naar te luisteren. Zo heeft bijvoorbeeld David Ruiz-
Clavijo recent afscheid genomen. In januari stopte hij 
om zijn pad met God op een andere weg te vervolgen. 
Maar het is bijzonder dat er soms uit onverwachte hoek 
ook weer een seminarist bij komt: Julian David Aran-
zazu Arcila. Na vier jaar geleden terug te zijn gegaan 
naar Colombia, is hij nu weer terug op het seminarie. 
God leidt alles, wij mogen meewerken met Zijn genade. 
Van 10-12 maart is het jaarlijkse Oriëntatieweekend ge-
weest. Ik hoop dat dit ook weer tot nieuwe seminaris-
ten (en priesters) mag leiden. Wat ik al schreef: de we-
reld heeft het zo nodig. Laten we nooit ophouden met 
te bidden om arbeiders voor de oogst. De Heer heeft het 
ons zelf bevolen. Veel dank voor uw gebed en voor nu:  
Zalig Pasen!!  

3 
Woord van de rector

4 
Geroepen uit Malta, nieuwe docent 

stelt zich voor

5 
Van de Wereldjongerendagen naar het 

seminarie, nieuwe student stelt zich voor

6  
Een duik in de geschiedenis van het volk Israël, 
verslag van de blokcolleges in Nieuwe Niedorp

7 
Seminaristen nemen afscheid van 

paus Benedictus XVI

9 
Geloof en wetenschap, de twee vleugels 

van de geest

11 
De vrede van Pasen, overweging door de spirituaal

12 
‘Priesters zijn als wachters’, interview met 

donateur van het seminarie

Foto's voorzijde 
Links: Emeritus paus Benedictus XVI 

ligt opgebaard in de St. Pieter te Rome 
Rechts: Nieuwe priesterstudent Nico Vennik

Inhoud

Woord van de rector
Door rector J. de Wit

3



A l jong heb ik de Neocatechumenale Weg 
leren kennen. Op mijn 14e  heb ik een cate-
chese in mijn parochie van de Onbevlekte 
Ontvangenis in Hamrun gevolgd. Nog altijd 

maak ik deel uit van de 4e gemeenschap aldaar. Toen ik 
mijn priesterroeping ontdekte, heb ik mij beschikbaar 
gesteld om naar een ander land uitgezonden te worden. 
Zo kwam ik via loting in Nederland terecht. Ik heb mijn 
priesteropleiding genoten aan het Redemptoris Mater-
seminarie van Nieuwe Niedorp. Na de Nederlandse taal 
geleerd te hebben en de studie van filosofie en theolo-
gie op de Tiltenberg, volgden verrijkende ervaringen in 
de missie-stages: in Israël (2008), Duitsland (2009) en 
twee jaar met een missiegezin en een priester in Zuid-
Afrika (2010-2011).
Na mijn terugkeer heb ik mijn studie theologie afge-
rond. Op 14 juni 2014 ben ik priester gewijd in de Sint-
Bavokathedraal in Haarlem door mgr. Punt. Mijn eerste 
parochie was de heilige Laurentius en Maria in Heems-
kerk, samen met Uitgeest en Castricum (2013-2017). 
Daarna ben ik als kapelaan aangesteld in de Matte-
üsparochie van Hoorn, Zwaag, Blokker, Oosterblokker 
en Westwoud (2017-2019). Daarna diende ik als priester 
vijf missiegezinnen bij de Missio ad gentes in Gronin-
gen (2019-2021). Dat was in de tijd van corona. Sinds vo-
rig jaar september dien ik als kapelaan de Franciscus-
parochie van Edam, Monnickendam en Ilpendam.
In 2017 ben ik door mgr. Punt gevraagd om verder te 
studeren. Wat precies was toen nog onduidelijk. Ik had 
geen specifieke voorkeur, maar wilde iets betekenen 
voor wat nodig was voor de toekomst van de Kerk in 
Nederland. Uiteindelijk was er een mogelijkheid op af-
stand canoniek recht te studeren aan de DiReCom, een 
Internationaal Instituut van Canoniek Recht en Com-
paratief Recht van Religies bij de Theologische Faculteit 
aan de Universiteit van Lugano (Zwitserland), opge-
richt door Prof. Dr. Libero Gerosa in 2001. Studeren op 
afstand, in het bijzonder tijdens de coronapandemie, 
vergde een standvastigheid en discipline die ik dikwijls 
miste. God zij dank heb ik in 2020 een Master gehaald 
en vervolgens in juni 2021 het Licentiaat in Canoniek 

Recht aan de Faculteit van Canoniek Recht Sint-Pius 
X te Venetië. Vorig jaar stond ik voor drie nieuwe uit-
dagingen: een nieuwe parochie, lesgeven in Heiloo en 
mijn werkzaamheden bij de kerkelijke rechtbank (Of-
ficialaat). Het voelde voor mij als een kind dat voor het 
eerst in het diepe wordt gegooid en moet leren zwem-
men. Een beetje onwennig en onzeker, maar gelukkig, 
met Gods hulp, mgr. Hendriks en de studieprefect, heb 
ik voor het eerst het vak huwelijksrecht gegeven in het 
eerste semester en het vak Vaticanum II en kerkelijke 
documenten (deel II) in het tweede semester. Dit jaar 
komen nog twee vakken aan bod: canoniek recht: ver-
kondigings- en heiligingstaak en Vaticanum II en ker-
kelijke documenten (deel I).
Ik zie dat ik afwisseling nodig heb en moet leren hoe 
met mijn tijd om te gaan. Het verdelen van de aandacht 
tussen de missie in de parochie, het voorbereiden van 
het lesmateriaal, mijn werk aan het Officialaat, mijn 
geestelijk leven, vrije tijd en sport... er is nog veel werk 
aan de winkel! En dat alles te kunnen doen uit liefde 
voor God en de Kerk. God, help mij daarin! Ik ben be-
nieuwd hoe dit alles zich verder zal ontvouwen. Ik hoop 
de rijkdom van de Kerk en haar recht op interessante 
wijze over te kunnen dragen.  

Geroepen uit Malta

Mijn naam is Mario Agius (40) en ik kom uit Malta. Ik ben de oudste van vijf kinderen.  
Ik heb een broertje en drie zusjes. Ik heb tijdens de Wereldjongerendagen van 2002 in 
Toronto gevoeld dat de Heer mij riep tot het priesterschap. Destijds studeerde ik voor 

een Bachelor of Commerce aan de Universiteit van Malta. Een jaar later ben ik  
daarin afgestudeerd.

Door Mario Agius
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Van de Wereldjongerendagen 
naar het seminarie

Mijn ouders zijn beiden katholiek en ik heb 
het geloof van huis uit mee mogen krijgen. 
Als jongen was ik altijd graag misdienaar 
en heb dat officieel 12½ jaar bij ons in de 

parochie gedaan. Daarna ben ik ook nog actief geweest 
als misdienaar, maar niet meer regelmatig of volgens 
een bepaald rooster. Het dienen tijdens de heilige Mis 
was voor mij heel belangrijk bij de groei in het geloof. Als 
enthousiaste misdienaar leerde ik op deze manier God 
steeds een beetje beter kennen. In 2011 tijdens de We-
reldjongerendagen (WJD) in Madrid leerde ik hoe mooi 
en belangrijk de saamhorigheid van de Kerk is. Voordat 
ik naar de WJD was gegaan beleefde 
ik het geloof eigenlijk alleen in de 
kerk en thuis. Ik ontkende niet dat 
ik geloofde, maar ik sprak er weinig 
over met anderen. Tijdens de WJD in 
Madrid ging voor mij een katholieke 
wereld open waarvan ik een speci-
fieke ervaring met jullie wil delen. 
Deze ervaring had ik in het week-
end dat we op het veld waren met 
de paus, waar we samen ook met de 
paus op zondagmorgen de Mis gin-
gen vieren. Het was ruim boven de 
40 oC toen we op zaterdag naar het 
veld toe liepen, maar dat kon voor de 
meesten de sfeer niet verpesten. Voor mij was het uitein-
delijk toch iets te veel geworden en ik werd ziek. Op het 
veld aangekomen was ik helemaal kapot en ik probeerde 
meteen een slaapplekje te vinden om te slapen. De vol-
gende dag voelde ik mij nog steeds heel slecht. Ik moest 
heel nodig naar het toilet, maar vele andere jongeren 
moesten natuurlijk ook gebruik maken van het toilet in 
de morgen. De rij was dan ook heel lang. Ik raakte eigen-
lijk een beetje in paniek en uit wanhoop sprak ik de per-
soon voor mij aan en legde de situatie uit. Zonder enige 
twijfel nam zij mij mee naar voren en zorgde ervoor dat 
ik als eerste aan de beurt mocht zijn. Deze gebeurtenis 
heeft mij heel veel gedaan en verder geholpen in het ge-

loof. In een situatie waarin ik mijzelf machteloos voelde, 
heb ik geleerd dat ik niet alles alleen hoef te doen. Zo zie 
ik dat ook in de katholieke Kerk, waarbij we samen Kerk 
zijn en we elkaar moeten helpen waar we dat kunnen. Ik 
heb dat weekend weinig van de paus zelf meegekregen, 
maar God heeft mij iets mee laten maken wat voor mij op 
dat moment misschien veel belangrijker was. Later ben 
ik ook nog naar de WJD in Krakau (2016) en in Panama 
(2019) geweest, waar ik ook vele mooie ervaringen heb 
mogen opdoen. Wij sliepen toen bij gastgezinnen en de 
gastvrijheid die ik heb mogen ervaren, heb ik nog ner-
gens anders gezien. In mijn dagelijkse leven studeerde ik 

toen scheikunde aan de universiteit in Amsterdam. Aan 
het einde van mijn studie was ik wel zeker dat ik niet in 
de scheikunde wilde werken en kwam de vraag op: “Wat 
wil ik doen in mijn verdere leven?” Na een lange tijd van 
onderscheiden d.m.v. gebed, gesprekken en overwegen 
ben ik er zeker van geworden dat God mij heeft geroepen 
tot het priesterschap. Op deze manier ben ik terechtge-
komen op het Grootseminarie Sint Willibrord. Ik voel mij 
hier thuis en gelukkig. Ik ben blij dat ik deze kans krijg om 
de Kerk en God te dienen en op deze manier hoop ik de 
mensen dichter bij God te mogen brengen.  

Beste lezers van het Willibrordmagazine, mijn naam is Nico Vennik en ik ben in 
september 2022 begonnen met de priesteropleiding aan het Grootseminarie Sint 

Willibrord in Heiloo. Ik ben geboren in het ziekenhuis van Hoorn, maar ik heb altijd in 
Middenmeer gewoond, een klein dorpje in de kop van Noord-Holland.

Door Nico Vennik

Nico in de woonkamer van het seminarie in Heiloo
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Deuteronomist

V ermoedelijk kent u het boek Deute-
ronomium wel. Het vormt samen 
met de boeken Genesis, Exodus, Le-
viticus en Numeri de ‘Pentateuch’. 

In het Jodendom heten deze boeken samen de 
‘Thora’. De schrijver (of groep van schrijvers) van 
Deuteronomium wordt in kringen van bijbelexegeten 
wel aangeduid met de logisch gekozen naam ‘Deuterono-
mist’. Tevens wordt door velen aangenomen dat dezelfde 
schrijver c.q. het schrijverscollectief verantwoordelijk 
is voor enkele boeken die hier in het Oude Testament 
op volgen, namelijk Jozua, Rechters, 1 en 2 Samuel en 1 
en 2 Koningen. Dit geheel van boeken wordt aangeduid 
met het ‘Deuteronomistisch geschiedwerk’. Wij hadden 
de eer dat mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-
Leeuwarden, de tijd nam om met ons op ontdekkingsreis 
door dit stukje geschiedenis van het Joodse volk te gaan.

Trouw en ontrouw
Een belangrijk thema dat in deze boeken steeds terug-
komt, is de afwisseling van trouw en ontrouw van het 
Joodse volk aan de Heer (JHWH) die hen uit het slaven-
huis van Egypte gered heeft. Als zij trouw zijn en zich 
houden aan het verbond en de geboden van de Heer ge-
nieten zij bescherming, maar zodra zij zich afkeren van 
de Wet van de Heer roepen zij onheil over zichzelf af en 
vallen zij ten prooi aan de vijanden die hen omringen.

Aan de slag
Na een algemene uitleg over deze periode van de Is-
raëlische geschiedenis (tussen circa 1200 en 800 voor 
Christus) mochten wij zelf aan de slag. In tweetallen 
gingen wij met behulp van bijbelcommentaren en an-
dere naslagwerken de verhalen rondom Jozua, Gideon, 
Abimelek, Saul, Samuel en andere bekende figuren be-
studeren. Door deze werkwijze van ‘actieve studie’ raak-
ten wij vertrouwd met de betekenis van de teksten. We 
sloten deze cursus ten slotte af door in het bijzijn van 
de docent presentaties aan elkaar te geven. Dat was een 
heel leerzame en waardevolle ervaring!

Profeten
De tweede ‘blokweek’ stond in het teken van 
de ‘Profeten’. Voor deze lessen was José David, 
priester en docent van de Neocatechumenale 
Weg speciaal vanuit Sicilië naar ons toegeko-

men. Met veel enthousiasme gaf hij ons uitleg 
over deze ‘mannen van God’ die zo’n belangrijke 

rol in de geschiedenis van Israël hebben gespeeld. 
Het betreft hier de periode van circa 760 voor Christus 
(het boek Amos) tot aan het jaar 164 voor Christus (het 
boek Daniël).

Veel nieuwe kennis
In totaal behandelden wij in één week het leven en de 
werken van maar liefst 18 profeten. U kunt zich voor-
stellen dat wij dus een flinke hoeveelheid informatie 
te verwerken kregen. Het was zeer interessant om te 
horen welke uitleg bij de verschillende boeken over de 
profeten hoort. Wist u bijvoorbeeld dat het boek Jesaja 
eigenlijk door drie verschillende schrijvers (in verschil-
lende periodes) is geschreven? En dat de profeten vaak 
spreken door middel van ‘orakels’? Zij roepen als het no-
dig is op tot bekering, maar vaak hebben zij ook woor-
den van troost en bemoediging. Eigenlijk net als onze 
priesters nu dus!  

Een duik in de geschiedenis  
van het volk Israël

Het seminarie heeft de traditie om in de maand februari twee weken blokcolleges  
in Nieuwe Niedorp te organiseren. In deze bijdrage een verslag van deze voor ons zeer 

leerzame periode.

Door Richard Numan

Mgr. Van den Hout temidden van de seminaristen
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Seminaristen nemen afscheid van  
paus Benedictus XVI

W egens de internationale afkomst 
van de meeste van onze semi-
naristen was er voorzien de 
kerstvakantie samen door te 

brengen. Het inwonend echtpaar uit Italië, 
dat bij ons in het seminarie zich vrijwillig inzet 
met allerlei huishoudelijke taken, bood ons een 
verblijf aan om in de Italiaanse stad Bergamo samen 
te kunnen genieten van het prachtige Italiaanse land-
schap. Ook de Italiaanse keuken was telkens weer uit-
muntend lekker!  
Niet geheel beseffend dat de gezondheid van emeritus 
paus Benedictus XVI verslechterde, hoorden wij echter 
op 28 december dat paus Franciscus opriep om voor zijn 
voorganger te bidden. In de dagen die volgden ging Be-
nedictus´ gezondheid rap achteruit.  Op oudejaarsoch-
tend om 9.34 uur overleed emeritus paus Benedictus XVI 
op 95-jarige leeftijd. Toen enkele dagen later het nieuws 
naar buiten werd gebracht dat ook de gelovigen afscheid 
konden gaan nemen overlegden wij onder elkaar of 
dat ook voor ons mogelijk zou kunnen zijn. We waren 
tenslotte nog slechts zes uur rijden bij Rome vandaan. 
Nadat onze rector met hetzelfde idee ons op de hoogte 
bracht van de mogelijkheden wisten we het zeker; deze 
unieke gelegenheid konden we niet voorbij laten gaan. 
Nu wilde het geval dat onze medestudent Ignacio in 
Rome verblijft vanwege zijn studie canoniek recht; voor 
ons een teken van de voorzienigheid. Na met hem te-
lefonisch te hebben gesproken bleek hij bereid te zijn 
voor ons een overnachting nabij het Vaticaan te rege-
len zodat we ‘s morgens vroeg ons naar het Sint-Pie-
tersplein konden begeven. Onze grote dank aan Ignacio 
die deze reis zodoende heeft mogelijk gemaakt. In de 
vroege ochtend van maandag 2 januari werden we door 
Ignacio opgehaald waarna we klokslag 9 uur het Sint-
Pietersplein opliepen. De grote belangstelling was met-
een duidelijk zichtbaar. Al op deze eerste dag kwamen 
er duizenden gelovigen naar de basiliek om afscheid te 
nemen. Hoewel door de Nederlandse media afgedaan 
als tegenvallend, kwam het totaal aantal echter uit op 

200.000 mensen die hun laatste eer wilden be-
wijzen aan deze bijzondere en grote paus. Na 
een aantal uren in de rij te hebben gestaan 
liepen we langzaam de Sint-Pietersbasiliek 
binnen. Het lichaam van emeritus paus Bene-

dictus XVI lag opgebaard nabij het hoogaltaar 
waar de gelovigen voorbij konden lopen. 

Na persoonlijk afscheid van de paus te hebben geno-
men besefte ik dat deze paus zeer belangrijk is geweest 
voor de Kerk. Hij schreef o.a. drie encyclieken (‘Deus 
caritas est’ uit 2005, ‘Spe salvi’ uit 2007 en ‘Caritas in 
veritate’ uit 2009), maakte 31 reizen buiten Italië, cre-

ëerde 90 kardinalen, verklaarde 37 zaligen heilig en 
schreef de trilogie over Jezus van Nazareth. Meer nog 
wist deze paus keer op keer de ogen en de harten van 
de gelovigen op de hemel te richten. Ikzelf mocht Be-
nedictus XVI in 2011 ontmoeten tijdens de Wereldjon-
gerendagen in Madrid, waar hij zijn woorden herhaalde 
uitgesproken aan het begin van zijn pontificaat, die be-
langrijk zijn geweest op de weg van mijn roeping en die 
ik daarom nooit vergeten zal: “Wees niet bang, God wil 
niets van jullie afnemen, maar wil jullie alles geven!”   

Wegens de kerstvakantie waren de seminaristen vanuit Nieuwe Niedorp 
neergestreken in de Noord-Italiaanse stad Bergamo om samen de kerstvakantie door 

te brengen. De goddelijke voorzienigheid bracht ons er vervolgens toe dat wij 
persoonlijk afscheid mochten nemen van emeritus paus Benedictus XVI.

Door Eric Venneker

Seminaristen bij de Sint-Pietersbasiliek na afscheid  

te hebben genomen van Benedictus XVI
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Misintenties
Het is mogelijk heilige Missen te laten lezen in het seminarie te 
Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de priesteroplei-
ding. Voor iedere intentie wordt altijd een aparte H. Mis gelezen. 
We kunnen  niet garanderen dat de Mis gelezen wordt op de dag 
die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. Richtbedrag 
voor de stipendia is € 10. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr. 
NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie o.v.v. misin-
tentie. De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, 
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.  

Bidt u mee om roepingen?

Geef u op als lid van de gebedskring. Het verplicht u tot niets, be-
halve tot gebed. U ontvangt een mooie gebedskaart en 4x per 
jaar het Willibrordmagazine. U kunt zich opgeven met onder-
staande antwoordstrook. Bij voorbaat dank voor uw gebed.  

Priestervakantie naar Oropa, Italië
Donderdag 17 augustus  t/m vrijdag 25 augustus 2023
Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte 
uit om mee te gaan op de priestervakantie naar Oropa in Italië. 
Oropa is het grootste en belangrijkste Maria Heiligdom in de 
Alpen en ligt niet ver van Turijn en Milaan. De prijs is slechts € 
615,- op basis van halfpension en eigen kamer met douche en 
toilet (exclusief vervoer). Opgave is mogelijk tot 28 mei 2023 
per e-mail via pklaver@willibrordseminarie.nl. Contactper-
soon is de heer P. Klaver, tijdens kantooruren bereikbaar via 
telnr. 072-505 1073. Meer info: willibrordseminarie.nl  
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Buro Marcel van 
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Voor al uw financiële zaken 
mvdlubbe@planet.nl 

of kijk op www.mvdl.eu 
Telefonische info: 

06 5473 2032

Rachel’s Vineyard 
Nederland

Rachel’s Vineyard 
organiseert 21-23 apr. 2023 
een genezingsweekend voor 
de verwerking van abortus.
Opgave en informatie via:

www.RachelsVineyardNederland.com

 035 6946350
 info@deboog.nl

 www.deboog.nl

DE BOOG

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

Voor meer informatie over boeken van de Boog:
www.deboog-uitgeverij.nl    -    info@deboog.nl    -    035-6946350

Aanbidding in het hart van de 
wereld
Het aanbidden van Jezus in de nede-
rige gedaante van een hostie is een 
onuitputtelijke bron van verlichting, 
troost en genezing. De overwegingen 
in dit boek gaan in op vier dimensies 
die kenmerkend zijn voor de eucharis-
tische aanbidding: schoonheid, stilte, 
tijd en bovennatuurlijke hoop. Ze 
willen ons stimuleren om met grote 
liefde te knielen aan de voet van de 
monstrans waar Jezus zelf geduldig op 
ons wacht.

Mgr. D. Rey, 156 blz. Zachte kaft 
€ 17,50 - E-book € 12,50

Iets groots dat liefde is
Christen zijn is het resultaat van de 
ontmoeting met een Persoon. Dit boek 
gaat over  de roeping tot heiligheid 
in het dagelijkse leven, zoals beleefd 
in het Opus Dei. Heiligheid betekent 
niet: geen fouten maken, maar lief-
hebben vanuit een levende relatie met 
de Heer. 

Borja de Léon (red.),
164 blz. Zachte kaft € 14,75 -
E-book € 5,25

Kindertoewijding
Tot Jezus door Maria

In de geest van de
heilige Theresia,

Gods kleine bloempje

Blythe Marie Kaufman
Met een voorwoord van
kardinaal Wim Eijk
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Borja de Léon
(red.)

Iets groots dat liefde is
De christelijke roeping:

ontmoeting, antwoord, trouw
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Geloof en wetenschap, de twee  
vleugels van de geest

A fgelopen februari ben ik uitgenodigd 
door het Josephhuis – een katholiek 
studentenhuis in Haarlem – om 
te komen spreken over geloof en 

wetenschap. Op dit verzoek ging ik graag in, 
omdat dit onderwerp mij na aan het hart ligt. 
Bij het geloof ligt namelijk mijn ziel en zaligheid, 
voorafgaand aan het seminarie heb ik natuurkunde 
gestudeerd, en binnen mijn seminariestudies heb ik 
onder andere met de filosofie serieus kennis gemaakt.   
Wat is geloof? Het geloof begint met Gods initiatief om 
zich te laten kennen en is een gunst waardoor wij op 
deze openbaring van God kunnen 
antwoorden. Door het geloof krij-
gen we deel aan het leven van Jezus 
zelf: we nemen deel aan de voort-
komst van de Zoon uit de Vader en 
aan de antwoordende zelfgave van 
de Zoon aan de Vader in de Heilige 
Geest. Door deze vereniging met 
Christus kunnen we in vertrouwen 
en gehoorzaamheid ons einddoel 
bereiken: het eeuwige geluk bij God. 
Wat is wetenschap? Wetenschap is 
een menselijke onderneming die 
als doel heeft om kennis te verkrij-
gen. Veel van onze kennis gaat over 
concrete dingen. Bijvoorbeeld, hoe 
bak ik smakelijke aardappelschijf-
jes? Het antwoord hierop verschilt van persoon tot per-
soon, want smaken verschillen. De wetenschap streeft 
echter naar kennis die geldig is voor alle mensen. Bij-
voorbeeld, de menselijke ziel is onsterfelijk, of ik het nu 
leuk vind of niet, en de kwantummechanica doet zeer 
precieze voorspellingen voor bepaalde metingen, of ik 
het nu leuk vind of niet. De wetenschap garandeert de 
algemene geldigheid van haar resultaten doordat zij 
argumenteert volgens strenge rationele criteria. Zo-

als gezegd is het geloof een gunst van God. De 
wetenschap daarentegen is gebaseerd op de 
natuurlijke krachten van de mens, met name 
op de menselijke rede. Dit betekent echter 
niet dat ze totaal los van elkaar staan. Zo kan 

de wetenschap mensen motiveren om open te 
staan voor God door geloofsaanwijzingen: waar-

om vallen er ordelijke natuurwetten te ontwaren in 
de natuur? Verder schept de wetenschap de mogelijk-
heid tot theologie, dat wil zeggen, de mogelijkheid tot 
geloof dat rationeel inzicht zoekt. Omgekeerd fundeert 
en garandeert het geloof de begrijpelijkheid en redelijk-

heid van de orde in de natuur die de 
wetenschap zo graag bestudeert. 
Belangrijk zijn de open vraagstuk-
ken op het kruispunt van theologie 
en wetenschap. Bijvoorbeeld, hoe 
heeft God invloed op gebeurtenis-
sen in de schepping? Wij geloven 
dat God ons leven leidt en dat Hij 
door zijn Voorzienigheid de ge-
beurtenissen in de wereld regelt, 
zodat wij tot het eeuwige geluk bij 
Hem kunnen komen. Een recht-
streeks door God veroorzaakt pro-
ces of fenomeen heeft de moderne 
wetenschap daarentegen nog niet 
(expliciet) geformuleerd. De rede-
nen hiervoor en de verschillende 

mogelijke oplossingen vormen een cruciaal vraagstuk, 
tenminste, als geloof en wetenschap inderdaad de twee 
vleugels van de menselijke geest zijn.  
Het leukste van dit samenzijn over geloof en weten-
schap vond ik dat na afloop van mijn spreken er zich een 
groepsgesprek ontspon waaraan de verschillende deel-
nemers mooie en interessante bijdragen leverden. Laten 
we hopen dat geloof en rede elkaar almaar meer mogen 
bevruchten opdat de waarheid steeds feller schittere.  

Sommige mensen menen dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Anderen vinden 
wetenschap waar en geloof overbodig. Voor weer anderen is het geloof de enige 

waarheid en is wetenschap slechts een afleidend tijdverdrijf. Geloof en wetenschap 
vallen echter te vergelijken met de twee vleugels van een duif. Zoals een duif heerlijk 
kan vliegen wanneer de duif twee gezonde vleugels heeft, zo kan de menselijke geest 

de waarheid meer volledig kennen door geloof én rede.

Door Melle Punter

Afbeelding van de Heilige Geest in de 

Sint-Pieter in Rome, Gian Lorenzo 

Bernini (1598-1659)
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Onze Lieve
Vrouw 
 ter NoodNatuur & Geloof

Buitententoonstelling en publieksprogramma

25 maart t/m 25 september 2023

Dagelijks te bezoeken van 08:30 tot 19.30 uur.
Meer informatie over de buitententoonstelling en activiteiten vind je op olvternood.nl/buitententoonstelling

Bezinningspark Heiligdom   |   Kapellaan 146, Heiloo

Kom het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood (her-)ontdekken als plek voor 
rust en bezinning binnen het thema Natuur & Geloof. Van 25 maart tot 25 
september is er een bijzondere buitententoonstelling te bezichtigen in het park. 
De tentoonstelling wordt omlijst door een veelzijdig publieksprogramma vol 
activiteiten passend bij het thema.

Buitententoonstelling
Tussen de kapellen en het groen staan vanaf 25 
maart kunstwerken opgesteld, geïnspireerd op de 
zeven dagen uit het scheppingsverhaal (Genesis 1). 
Via een QR-code en in het park zelf is een boekje 
verkrijgbaar met een meditatieve wandeling langs 
de kunstwerken.

Lezingen • Workshops • Concerten
De komende maanden zijn er veel activiteiten: 
interessante lezingen van bijvoorbeeld Twan Huys, 
Arjan Postma, Annemiek Schrijver en biologe Tini 
Brugge; buitenconcerten van onder andere Tim 
Knol en harpiste Beate Loonstra; en workshops 
schrijven, groen en natuurfotografi e.
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De vrede van Pasen

W at is er gebeurd bij de opstan-
ding? In de verrijzenisge-
tuigenissen wordt over iets 
gesproken wat in onze erva-

ringswereld niet voorkomt. Er wordt over iets 
nieuws, iets eenmaligs gesproken, over een 
nieuwe dimensie van de werkelijkheid. En de 
leerlingen mochten daarvan getuigen zijn. Zij  wer-
den met een totaal nieuwe realiteit geconfronteerd. Er 
staan in het Nieuwe Testament meer verhalen, zoals de 
opwekking van de jongeman uit 
Naïn (Lc. 7, 11-17), het dochtertje van 
Jaïrus (Mc. 5, 22-24. 35-43) of van 
Lazarus (Joh. 11, 1-44). Zij keerden 
een kortere of langere periode terug 
naar hun vorig leven om dan op een 
bepaald moment definitief te ster-
ven. Iets heel anders gebeurde bij 
de opstanding van de Mensenzoon. 
Jezus’ opstanding was het openbre-
ken tot een heel nieuw soort leven, 
een leven dat niet langer aan de wet 
van sterven onderworpen is. In Je-
zus’ opstanding is een nieuwe mo-
gelijkheid van mens-zijn bereikt, die iedereen aangaat 
en die een nieuw soort toekomst voor de mensen opent.  
De leerlingen werden door die nieuwe realiteit overwel-
digd, maar na alle aarzeling en verbazing konden ze de 
realiteit ervan niet meer ontkennen: Hij is het echt. Hij 
leeft, en Hij heeft tot ons gesproken, zich door ons la-
ten aanraken, ook al behoort Hij niet meer tot de wereld 
van wat normaal gesproken aangeraakt kan worden. We 
kunnen dit bijvoorbeeld ontdekken door de ervaring 
van de heilige Thomas  (Joh. 20, 24-29). Na de kruisdood 
van Jezus en de graflegging zeggen de andere leerlingen 
tegen hem: ‘Wij hebben de Heer gezien’. Maar Thomas 
weigert het te geloven zonder het zelf gezien te heb-
ben. Een week later is ook hij er getuige van dat de Heer 
leeft. De verrezen Heer kondigt de leerlingen vrede 
aan. Hij had dat de week daarvoor ook al gedaan. Jezus 
dringt erop aan om de vrede te bewaren, want zonder  
 

die innerlijke vrede is het onmogelijk om aan 
God te behagen. God verblijft bij hen die de 
vrede en de eendracht beminnen, want al bij 
het begin van zijn komst op aarde bracht Hij 
vrede (Lc. 2, 14) en toen hij de aarde verliet, liet 

Hij zijn vrede achter (Joh. 20, 21). De hele ver-
volmaking van het christelijke en religieuze le-

ven bestaat uit vrede en wederzijdse liefde, dus moe-
ten we ijverig naar vrede streven en het beschermen. 
De heilige Gregorius van Nazianze (329-389 AD) schrijft 

in zijn Orationes: ‘We zouden ons moeten schamen als 
we zouden stoppen om het werk van de vrede te be-
hartigen, die Christus ons heeft nagelaten toen Hij de 
aarde verliet. Vrede! Hoe zoet en hoe waar is dit woord! 
Het komt van God, want we spreken over de vrede van 
God; het is een eigenschap van God, want we spreken 
over de God van vrede. Het is in feite God zelf, zoals 
de heilige Paulus leert wanneer hij van Christus zegt: 
“Hij is onze vrede”. (Ef. 2, 14) Iedereen prijst de vrede, 
maar weinigen streven het na. Waarom is dit? Mis-
schien vanuit een verlangen om anderen te contro-
leren, of rijkdom te vergaren, of uit jaloezie, haat of 
minachting of dergelijke ondeugden. We zouden de 
onwetenden moeten vragen naar de dingen van God.’  
Zalig Pasen en vrede voor u!  

Binnenkort vieren we Pasen, het feest van de overwinning van Jezus op de dood.  
De onlangs overleden paus Benedictus XVI heeft in zijn boek ‘Jezus van Nazareth’  

(deel II) diepgaand gereflecteerd op de opstanding van Jezus uit de dood. Hij stelt: ‘ 
Of Jezus alleen wás of dat Hij ook ís, hangt samen met de opstanding.’ Dat gaat niet 

alleen om een aparte gebeurtenis, maar om de figuur van Jezus als zodanig. 

Door pater Ward Biemans

Het ongeloof van Thomas, De Maestà, Duccio di 

Buoninsegna, Siena, 1308-1311
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M arry is geboren in Katwijk aan Zee 
in een protestant gezin van ne-
gen kinderen. “Mijn vader was 
een bekwame visser en zodoen-

de kwamen we thuis niets tekort. Wel was hij 
door zijn werk vaak van huis. We gingen niet 
echt naar de kerk, maar er werd bij ons thuis 
wel gebeden voor het eten en we lazen wel eens uit 
de Bijbel. Daarnaast zat ik op een christelijke school. Ik 
kan me herinneren dat ik soms God heel nabij voelde, 
bijvoorbeeld toen ik een keer heel 
ziek was. Ik was vier jaar toen mijn 
twaalfjarige buurjongen stierf toen 
hij wild aan het spelen was. Dit had 
veel impact op mij. Ik vroeg mijn 
moeder meerdere keren: ‘Kunnen 
kinderen doodgaan?’ Een helder 
antwoord kreeg ik niet. God sprak 
op bepaalde momenten heel dui-
delijk tot mij door mijn geweten. 
Zo werd ik een keer aangemoedigd 
om een pepermuntrol te stelen. Ik 
merkte dat ik dat niet kon en de rol 
weer gauw teruglegde. Ook als an-
dere kinderen werden buitengeslo-
ten dacht ik: ‘Nee, dat is niet goed. 
Hier doe ik niet aan mee.’ Verder 
mocht ik graag kerken bezoeken, 
ook katholieke kerken. Met mijn zus 
Anna sprak ik veel over mijn geloof. 
We waren gefascineerd door de he-
mel. Hoe zou het er daar uitzien? Ik was zeventien jaar 
toen we samen naar de kerk gingen. Al gauw mochten 
we onze belijdenis doen.” 

De kracht van het gebed
“Het geloof heb ik in mijn leven steeds vastgehouden. 
Ik probeer altijd ruimte te scheppen voor stilte en ge-
bed. We hebben geen TV en sociale media probeer ik te 
beperken. Een mooi vrijwilligerswerk dat ik voor mijn 

geloof mag doen is kerkwacht zijn voor de ka-
tholieke Titus Brandsmakerk in Nijmegen. 
Als kerkwacht ben je aanwezig in de kerk en 
kun je eventuele vragen beantwoorden van 
bezoekers. De kerk trekt vele mensen uit ver-

schillende landen, tevens mensen die vaak he-
lemaal niet zo gelovig zijn. Men wordt dan toch 

aangetrokken door het gebouw. Eens ben ik met mijn 
man naar Rome geweest. Ik zag daar vele religieuzen 
lopen, mannen en vrouwen. Ik besefte hoeveel er door 

deze mensen wordt gebeden. En 
die toewijding door het celibaat, 
dat is toch iets heel bijzonders: je 
kunt je helemaal op God richten. 
Ik zie priesters als wachters. Door 
hun dagelijkse gebed voor het aan-
schijn van God waken zij over de 
mensheid. En door hun zorg voor 
de mensen stralen zij licht uit. Ik 
geloof echt dat dat een cruciaal 
verschil maakt in de wereld. Toen 
ik dan ook een verzoek ontving om 
de priesteropleiding te ondersteu-
nen, voelde ik meteen in mijn hart: 
‘Ja, dit wil ik doen.’”

Geestelijke strijd
“Je moet beseffen dat als je het 
goede probeert te doen, dat er een 
tegenstander is die twist en twee-
dracht probeert te zaaien en dat 

je kunt worden meegetrokken in allerlei verleidingen. 
Het is een geestelijke strijd. Dat geldt denk ik met name 
voor priesters die zich vol overgave proberen in te zet-
ten. Daarom bid ik serieus voor de priesters en pries-
terstudenten. Veelal beseffen we niet wat een voorrecht 
het is dat we tot een kerkgemeenschap behoren. We 
mogen in alles elkaar vasthouden. We zijn ambassa-
deurs van het koninkrijk van de hemel en samen maken  
we het verschil.”  

‘Priesters zijn als wachters’

Mevrouw Marry van Urk-van Beelen (62) woont met haar man in Rhenen en heeft twee 
volwassen kinderen, een zoon en dochter. Zelf is ze verbonden aan een baptistengemeente, 

maar door verschillende gebeurtenissen in haar leven heeft Marry ook steeds meer oog  
voor de katholieke Kerk gekregen en het belang van priesters. “Zonder priesters zou  

de wereld veel slechter zijn.”

Door Pieter Klaver

Wilt u lid worden van de gebedskring? Het lidmaatschap is geheel gratis! 
Op pagina 8 vindt u meer informatie en een invulstrook om u op te geven.


