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Dankbaarheid

Op maandag 14 november heeft 
het Grootseminarie zijn 25-jarig 
jubileum gevierd. Dit is echt een heel vreug-
devolle dag geweest. Om 11 uur begonnen we 

met de Heilige Eucharistie in de Bedevaartkapel van het 
Heiligdom. Het was bijzonder om de H. Mis zo te vie-
ren met bijna 40 concelebranten. Mgr. Hendriks was 
de hoofdcelebrant. Vanuit de nuntiatuur was Mgr. Del-
lagiovanna aanwezig, de chargé d'affaires. Onze nieuwe 
nuntius, aartsbisschop Paul Tschang In-Nam uit Korea 
was namelijk nog net niet gearriveerd. Mgr. Hendriks 
preekte over het belang van missionair-zijn als pries-
ter. Het seminarie wil geen priesters opleiden die in de 
pastorie gaan wachten tot er mensen komen voor de 
sacramenten of geestelijke begeleiding. Nee, ze moeten 
erop uit en (nieuwe) wegen vinden om met de mensen 
in contact te komen en hun de Blijde Boodschap ver-
kondigen. Dat is het type priester dat het Grootsemina-
rie St. Willibrord op wil leiden. Dankbaarheid was het 
hoofdelement in de Heilige Mis en eigenlijk in de hele 
dag. We zijn Mgr. Bomers en Mgr. Punt zo dankbaar dat 
zij de wijsheid en de moed hebben gehad om 25 jaar 
geleden deze tegendraadse stap binnen de toenmalige 
Nederlandse Kerk te nemen. 

Deze stap heeft tot vele vruchten geleid. Het meest 
meetbaar zijn 56 nieuwe, veelal jonge priesters voor ons 
bisdom en ook voor enkele andere bisdommen.Het is 
ook mooi om te zien dat circa de helft van dit aantal, 29, 
lid zijn van het Neocatechumenaat. De keuze van Mgr. 
Bomers om deze nieuwe beweging in de jaren ’90 uit te 
nodigen in ons bisdom is aantoonbaar ook een goede 
keuze geweest. Mgr. Hendriks prees ook meermalen de 
mooie communio (gemeenschap/ samenwerking) die 
er is tussen priesters van deze beweging en de overige 
priesters. Alleen dit kan de weg van de Kerk zijn, zij-aan-
zij, samen. Elkaar steunen, inspireren, in deze voor de 
Kerk in West-Europa zo moeilijke tijd. Bij de getuigenis-
sen in het middaggedeelte kwam vooral de Voorzienig-
heid van God duidelijk naar voren: zonder Hem was dit 
nooit gelukt! Wij danken God en allen die hier de afge-
lopen 25 jaar aan hebben bijgedragen, op wat voor wijze 
dan ook! Voor nu wens ik u een heel Zalig Kerstmis!  

3
Woord van de rector

4
Feestdag 25-jarig jubileum 

Grootseminarie St. Willibrord

6
Pries ter in het spoor van Sint Wil li brord,

Preek door Mgr. Hendriks tijdens de H. Mis 
bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan 

van het seminarie

9
Van de man van de techniek 

naar priesterstudent
Nieuwe seminarist stelt zich voor

11
Kerstmis

Overweging door de spirituaal

12
Instrument van God

Interview met een lid van 
de gebedskring

Foto's voorzijde 
Rechts: H. Mis op maandag 14 november in de Bedevaartkapel

van OLV ter Nood bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 
het Grootseminarie St. Willibrord, hoofdcelebrant mgr. 

dr. J.W.M. Hendriks, bisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam
Links: Nieuwe seminarist Niels Bleeker voor het Juliana-
klooster in Heiloo waar het Grootseminarie is gevestigd

p maandag 14 november heeft 
het Grootseminarie zijn 25-jarig Inhoud

Woord van de rector
Door rector J. de Wit

Alleen dit kan de weg van de 
Kerk zijn: elkaar ondersteunen 

en inspireren.
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Een feestelijke Eucharistieviering

H et programma van de dag begon 
officieel met het vieren van de 
Heilige Mis in de Bedevaartkapel, 
waarin monseigneur Hendriks 

als hoofdcelebrant voorging. We werden ook 
vereerd met de aanwezigheid van monseigneur 
Dellagiovanna, die optrad als vertegenwoordiger 
van de nuntiatuur van het Vaticaan, die in ons land in 
Den Haag gevestigd is. Op het altaar concelebreerde ver-
der uiteraard onze rector De Wit en ook rector Georges 
en studieprefect Tercero Simon van het seminarie Re-
demptoris Mater uit Nieuwe Niedorp. Daarnaast wa-
ren alle priesters die als docent 
aan ons seminarie zijn verbonden 
aanwezig rondom het altaar, even-
als de diakens Post en Zürlohe. De 
overige priesters – en dat waren er 
heel wat - konden vanuit de eerste 
banken concelebreren. 

Wij hadden als seminaristen met 
de hulp van de blauwe zusters en 
onder leiding van onze rector Je-
roen de Wit op zondagavond al de 
meeste voorbereidingen getroffen. 
Gezien het grote aantal priesters 
was het niet mogelijk voor allen 
om in de sacristie om te kleden. 
Daarom was het Oesdom tijdelijk 
in gebruik genomen als ‘bij-sacris-
tie’. Het is fijn dat het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw 
ter Nood de faciliteiten heeft om zo’n groot feest moge-
lijk te maken! Een deel van de seminaristen mocht as-
sisteren als acoliet. Zij werden vakkundig geïnstrueerd 
door Gert Visser, die als ceremoniarius optrad. Een 
ander deel van de seminaristen deed mee met het pro-
jectkoor. Zij hadden samen met de andere koorleden – 
die uit verschillende parochies komen – al wekenlang 
onder leiding van pastoor Alvaro en organist Jos Mar-
tens geoefend met de liederen. En het resultaat mocht 
er zijn, want de muzikale ondersteuning tijdens de Mis 
was heel mooi!

In de homilie blikte Mgr. Hendriks dankbaar 
terug op de afgelopen 25 jaar die het semina-
rie nu bestaat. Door moedige keuzes die de 
bisschoppen Bomers en Punt destijds hadden 

gemaakt, kon ons bisdom in 1997 een eigen 
seminarie-opleiding aanbieden. Al vanaf het 

begin was er een goede samenwerking met het se-
minarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Beide 
seminaries hebben inmiddels heel wat priesters voor 
ons bisdom opgeleid. Blikkend naar de toekomst merk-
te de bisschop op dat we in een missionaire tijd leven, 
die volgens paus Franciscus te vergelijken is met de tijd 

van de Makkabeeën. In die tijd, circa 150 voor Chris-
tus, was er in Israël een hoge mate van geloofsafval en 
bleef slechts een kleine groep trouw aan de Heer. Als 
toekomstige priesters moeten wij daarom geen mak-
kelijk leven in een parochie met een huishoudster en 
een grote schare gelovigen verwachten, maar dienen 
wij vol vuur de liefde van God opnieuw naar de mensen 
te brengen. Daarbij mogen we op de Heer vertrouwen, 
want Hij zal Zijn Kerk niet in de steek laten!
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Feestdag 25-jarig jubileum
Grootseminarie St. Willibrord

Op maandag 14 november vierde het Grootseminarie het jubileum van zijn 25­jarig 
bestaan (1997­2022). In dit artikel blik ik terug op deze gezegende dag.

Door Richard Numan

Ondermeer enkele docenten bij de maaltijd
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Culinair onthaal
Na de H. Mis verzamelden alle aanwezigen zich bij het 
Oesdom voor een paar mooie groepsfoto’s. Daarna was 
het tijd voor een gezamenlijke maaltijd in het Juliana-
klooster. De keukenmedewerkers onder leiding van 
de Italiaanse kokkin Monica hadden weer enorm hun 
best gedaan om voor alle genodigden heerlijke 
gerechten te bereiden in de vorm van een 
lopend buffet. Wij hebben het als semi-
naristen toch maar goed getroffen met 
zo’n kosthuis!

Diverse bijdragen en presen­
taties boeken 
Na het eten verplaatsten wij ons 
naar de Engelenzaal. Daar kwam na 
enkele inleidende woorden monseig-
neur Punt aan het woord, die gelukkig 
bij het middagprogramma kon aanslui-
ten. Hij blikte vol vreugde terug op de oprich-
ting van het seminarie, waarbij hij zelf zo’n actieve 
rol had gespeeld. Hij voorziet echter dat de krimp van 
de Kerk in ons land nog enige tijd zal doorzetten. Toch 
hoeven we de moed niet te verliezen. Hij maakte de ver-
gelijking met de kruisweg die onze Heer Jezus Christus 
is gegaan. Hij moest een grote lijdensweg meemaken, 
maar ging dit lijden niet uit de weg. Hij heeft ons laten 
zien, dat na het kruis de opstanding komt! Ook wij mo-
gen er dus op vertrouwen dat er een stralende toekomst 
voor het volk van God zal zijn, maar daarvoor moeten 
we eerst door deze moeilijke tijd heen. Voor ons als se-
minaristen in het bisdom Haarlem-Amsterdam is het 
bemoedigend dat we dit jaar met een aantal nieuwe 
roepingen van start zijn gegaan. Dit mag onze hoop op 
de wederopbouw van de Kerk versterken!

Na de inspirerende toespraak van monseigneur Punt 
kregen twee van onze Vlaamse docenten het woord. 
Eerst gaf dr. J. Vijgen een toelichting op het ‘Festschrift’ 
dat onder zijn regie is samengesteld. Dit betreft een 

bundel met 20 interessante ar-
tikelen van (oud-)docenten van 
het seminarie, die elk vanuit een 
andere invalshoek iets hebben 
geschreven. Een van hen is onze 
docent godsdienstpedagogiek en 
cultuurfilosofie, dr. H. Vanhees-
wijck, die zijn verhaal deze dag 
zelf toelichtte aan het publiek. Hij 
maakte een scherpe analyse van 
onze tijd, die gekenmerkt wordt 
door secularisatie, pluralisme, cul-
tuurchristendom en meer recen-
telijk ook door de ‘woke-cultuur’. 
Deze laatste term betekent offici-
eel het opstaan tegen sociaal on-

recht jegens minderheden in de samenleving, maar dit 
wordt steeds meer misbruikt om bijvoorbeeld traditi-
onele gezinswaarden ter discussie te stellen. Daarmee 
wordt het verkondigen van de leer van de Kerk steeds 
moeilijker. U kunt de volledige bijdrage van dr. Van-
heeswijck, en alle andere natuurlijk, terugvinden in 

het zeer lezenswaardige ‘Festschrift’ Veritatis 
Gaudium (De vreugde van de waarheid) van 

ruim 300 pagina’s. Dr. Vanheeswijck gaat 
daar tevens nader in op de schijnbare 

tegenstelling tussen doctrine en pas-
toraal. Vanwege onvoorziene pro-
blemen bij de druk laat deze uitgave 
helaas nog even op zich wachten. Na 
een korte koffiepauze werd het foto-

boek “Ja hier ben ik” gepresenteerd 
door mevrouw Flora Oor. In dit zeer 

fraaie boekwerk, vertellen vele mooie 
foto’s – ondersteund door enkele passen-

de teksten - het verhaal van 25 jaar Grootse-
minarie. U kunt beide boeken als u wilt bestellen 

via het Heiligdom of aankopen in de Oesdomwinkel. 
Daarna kwamen nog twee priesters aan het woord die 
in het Willibrord-seminarie hun vorming hebben ge-
had. Pastoor Bunschoten uit Assendelft wist met de 
nodige humor veel details uit het begin van het semi-
narie in herinnering te brengen. Ook kapelaan Palic uit 
Bussum, die door Nieuwe Niedorp was ‘uitgeleend’ om 
de gemeenschap in Heiloo te versterken, vertelde over 
zijn mooie herinneringen. De seminaristen wisten el-
kaar bij moeilijke momenten, met dank aan God, steeds 
overeind te houden!

Afsluiting 
Rector De Wit bedankte alle aanwezigen en sprak ook 
zijn grote dank uit aan alle vrijwilligers, de gebedsgroep 
en de donateurs voor hun onmisbare steun! Hierna ba-
den we gezamenlijk de vespers in de kloosterkapel en 
daarmee werd deze dag vol dankbaarheid op passende 
wijze afgesloten.  

Mgr. Punt vertelt enthousiast over

het begin van het seminarie

Rector Jeroen de Wit
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Priester in het spoor van Sint Willibrord
25-jarig bestaan van het seminarie, 14 november 2022

Homilie door Mgr. Hendriks tijdens de H. Mis.

Dankbaar

Broeders en zusters, 
We zijn dankbaar voor 
deze dag dat we het zilve-
ren bestaansjubileum van 

ons seminarie mogen vieren. Dit 
is een dag waarop zowel het semi
narie Sint Willibrord feestviert als 
het seminarie Redemptoris Mater, 
want deze dag is niet alleen de leef
gemeenschap van het seminarie 
begonnen, maar die markeert ook 
het begin van de gemeenschappe
lijke studie voor de seminaristen 
van ons bisdom. De Heer heeft dit 
mogelijk gemaakt, Hij heeft dit ge-
geven en de stichting heeft de basis 
gelegd voor eenheid en onderlinge 
verbondenheid, die de missie van de Kerk in ons bis-
dom en die ons allen zeer ten goede komt. God zij dank 
daarvoor.

Belangrijke personen
Verschillende personen hebben in dit alles een belang
rijke rol gespeeld. Natuurlijk was dat mgr. Henricus 
Bomers, de stichter van het seminarie Redemptoris 
Mater en van het Sint Willibrordseminarie. Hij heeft 
ternauwernood van het begin in Vogelenzang het eerste 
jaar kunnen meemaken, omdat hij vroeg gestorven is. 
We zijn mgr. Punt zeer dankbaar, want zonder hem was 
dit niet mogelijk geweest. Hij is als eerste rector en later 
vele jaren als bisschop erbij betrokken geweest en hij 
heeft bestuurlijk een belangrijke rol gespeeld. We dan-
ken de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart, 
die ons destijds ontvangen hebben en zoveel mensen 
die ons hebben gesteund door hun gebed of financieel 
of door hun concrete inzet. Heel, heel veel dank aan al-
len, dit was een werk van genade en van menselijke in-
zet, al die jaren. Ja, we hebben vandaag veel om de Heer 
voor te danken!

Niet volgens menselijke schema’s
Het seminarie is vanaf het begin onder de bescherming 
van Sint Willibrord gesteld, de grote apostel van onze 
streken. We vieren vandaag zijn uitgestelde feest, het 
patroonsfeest van het seminarie, omdat we vorige week 

met alle bisschoppen op Ad Limina 
bezoek waren in Rome. Dank u, 
goede God, voor zoveel zegen die 
we mochten ontvangen. Wij maken 
vaak onze eigen plannen, de plan-
nen van God zijn soms iets anders, 
maar die zijn altijd beter! Laten we 
de Heer vragen om niet volgens 
onze menselijke schema’s te den-
ken en te handelen, maar ons open 
te kunnen stellen voor de leiding 
van de Heilige Geest, die alle grote 
missionarissen tot hun vruchtbare 
inzet heeft geïnspireerd.

Makkabeese broeders
Sint Willibrord was de grote mis
sionaris van onze streken en zijn 

patronage geeft al meteen een teken van wat voor 
seminarie onze priesteropleiding is en wil zijn: missio
nair. Het gaat om priesters voor de nieuwe evangelisa
tie.In Rome bleek iedereen in de Romeinse curie en ook 
de paus zelf zich goed bewust van de situatie waarin we 
verkeren: de paus vergeleek onze situatie met die van 
de tijd van de Makkabeese broeders: vreemde, heidense 
gewoonten werden ingevoerd en vele mensen gingen 
daarin mee. Alleen een kleine groep bleef trouw. De 
paus bedoelde zeker niet dat we ook geweld moeten 
gaan gebruiken zoals die Makkabeese broeders, maar 
wel dat we trouw moeten blijven en elkaar en Onze Lie-
ve Heer vast moeten houden. Ook dat is een belangrijk 
punt: houd elkaar vast, ook als je eenmaal priester bent, 
blijf met je medebroeders verbonden, daadwerkelijk.

Geen rustig bestaan
Wie aan onze priesteropleiding wordt gevormd gaat 
dus niet voor een rustig bestaan in een mooie pastorie, 
met een huishoudster en in afwachting van de mensen 
die zullen moeten komen om geestelijke hulp en de bij-
stand van de sacramenten. Nee, die priester wordt hier 
niet opgeleid.

Missionair
De priester die hier wél wordt gevormd is een missio
naire priester die steeds weer nieuwe mogelijkheden 
zoekt om in contact te komen met mensen, vriend

Mgr. Hendriks
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schappelijk met hen omgaat, verwelkomt en openstaat 
ook als die mensen niet volgens de leer van de Kerk den-
ken en leven. Zij zijn mensen met een onsterfelijke ziel 
en ons verlangen is hen in contact te brengen met Gods 
liefde: Kom en zie! We hopen en bidden dat hun hart 
door de genade Gods geraakt zal worden, dat ze stappen 
gaan zetten, maar zelfs al lijkt dat niet zo te zijn, we blij-
ven vertrouwen omdat de wegen van Gods genade altijd 
weer ondoorgrondelijk en anders blijken te zijn. We zoe-
ken steeds weer nieuwe mogelijk
heden om de boodschap te verkon
digen, want we weten dat niet wij 
de vruchtbaarheid kunnen bepalen 
van de zaadjes die wij zaaien, maar 
dat alleen Hij dat kan die onze God 
en Heer is. Het is zijn genade die de 
wending brengt als een open hart 
daardoor getroffen wordt. 

Niet afgrenzend
Paus Franciscus zei ons vorige week 
dat het in onze tijd niet goed is om 
te doen of te spreken in een afgren-
zende, scheidende manier, alsof 
je buiten de gemeenschap van de 
Kerk staat als je bepaalde zonden 
doet, terwijl tegelijk andere zonden 
misschien nauwelijks iets schijnen te betekenen. Zo is 
het niet! We zijn allemaal zondaars, het is niet zo dat we 
de mensen willen benaderen vanaf een hoge troon van 
eigen perfectie en de verlossing is er voor iedereen.

De liefde van Jezus
Het is dus onze taak als priesters en toekomstige pries
ters om voor iedereen open te staan, niet omdat we alles 
goed vinden, niet omdat er geen waarden en normen 
zijn, maar wél omdat wij die zelf zondaars zijn, allen 

willen verwelkomen met de liefde van Jezus Christus, 
die naar ons is uitgegaan toen wij nog zondaars waren. 
Hij kwam uit liefde naar mensen die veraf stonden, Hij 
gaf zijn leven uit liefde, niet omdat wij mensen zo goed 
waren, maar omdat Hij ons wilde redden, uit liefde. Die-
zelfde liefde moet ons drijven en inventief doen zijn om 
mensen te bereiken.

Uit één stuk
Ik heb de paus vorige week verteld over deze missio
naire insteek van ons seminarie, toen hij aan het einde 

van ons gesprek vroeg naar de vor
ming die wij als bisschoppen aan 
de seminaristen bieden. De paus 
onderstreepte dat kandidaten voor 
het priesterschap gezonde, even
wichtige mannen moeten zijn, eer
lijk en oprecht, niet verkrampt of 
rigide waarmee de paus bedoelde: 
geen mensen die een dubbel leven 
leiden. De priester moet zijn uit 
één stuk!

Nabijheid
Daarom is deze plaats hier op het 
heiligdom van Onze Lieve Vrouw  
zo goed en belangrijk.  We zijn hier 
bij God, bij zijn moeder en verbon
den met heel veel mensen die hier 

naar toe komen. De paus noemde in ons gesprek vier 
vormen van nabijheid  die voor een bisschop belangrijk 
zijn, maar niet voor hem alleen:  de nabijheid bij God,  de 
nabijheid met de medebroeders in het bisschopsambt,  
de nabijheid bij de priesters en  de nabijheid bij de ge
meenschap. Moge Gods goedheid, de voorspraak van 
Sint Willibrord en van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Vrou-
we en Moeder van alle volken ons allen bijstaan om God, 
medebroeders en gemeenschap zo nabij te zijn en moge 
Gods goedheid ons zegenen, ook in de toekomst!  

Seminarist Eric Venneker

Groepsfoto na de H. Mis met alle aanwezigen
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Misintenties
Het is mogelijk heilige Missen te laten lezen in het seminarie te 
Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de priesteroplei-
ding. Voor iedere intentie wordt altijd een aparte H. Mis gelezen. 
We kunnen  niet garanderen dat de Mis gelezen wordt op de dag 
die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. Richtbedrag 
voor de stipendia is € 10. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr. 
NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie o.v.v. misin-
tentie. De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, 
Hooge weg 65, 1851 PJ Heiloo.  

Bidt u mee om roepingen?

Geef u op als lid van de gebedskring. Het verplicht u tot niets, be-
halve tot gebed. U ontvangt een mooie gebedskaart en 4x per 
jaar het Wil li brordmagazine. U kunt zich opgeven met onder-
staande ant woord strook. Bij voorbaat dank voor uw gebed.  

Priestervakantie naar Oropa, Italië
Donderdag 17 augustus  t/m vrijdag 25 augustus 2023
Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte 
uit om mee te gaan op de priestervakantie naar Oropa in Italië. 
Oropa is het grootste en belangrijkste Maria Heiligdom in de 
Alpen en ligt niet ver van Turijn en Milaan. De prijs is slechts € 
615,­ op basis van halfpension en eigen kamer met douche en 
toilet (exclusief vervoer). Opgave is mogelijk tot 28 mei 2023
per e-mail via pklaver@willibrordseminarie.nl. Contactper-
soon is de heer P. Klaver, tijdens kantooruren bereikbaar via 
telnr. 072-505 1073. Meer info: willibrordseminarie.nl  

Colofon

issn 1875-550x
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Deze strook kunt u opsturen naar: Grootseminarie St. Willibrord, 
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E-mail:  ..................................................................................................................................................................

Buro Marcel van 
der Lubbe
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Telefonische info: 

06 5473 2032

Rachel’s Vineyard 
Nederland

Rachel’s Vineyard 
organiseert 10-12 feb. 2023 
een genezingsweekend voor 
de verwerking van abortus.
Opgave en informatie via:

www.RachelsVineyardNederland.com

035 6946350
info@deboog.nl
www.deboog.nl

DE BOOG

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

Voor meer informatie over boeken van de Boog:
www.deboog-uitgeverij.nl    -    info@deboog.nl    -    035-6946350

Leo Allah mahabba – God is 
Liefde
Leo gaat in Keulen geneeskunde 
studeren en gaat op zoek naar 
de zin van zijn leven. Hij maakt 
nieuwe vrienden die beweren 
te weten wat de waarheid over 
het leven is. Maar hoe weet je 
nu welke waarheid waar is? En 
maakt dat iets uit? Een boei-
ende roman voor jong en oud 
over een zoektocht naar geluk.

Peter von Steinitz, 352 blz. 
Zachte kaft € 18,50 -
E-Book 13,50

Kindertoewijding
Deze bewerking van het werk 
van de heilige Louis de Mont-
fort, Ware godsvrucht tot Maria, 
bereidt het hart en de geest van 
kinderen en hun opvoeders erop 
voor om de liefde van Maria te 
ontvangen en zo gebracht te 
worden tot een ontmoeting met 
haar Zoon, Jezus Christus.

Blythe Marie Kaufman,
84 blz. Zachte kaft € 12,95

DE BOOG

Roman

Peter von Steinitz

Peter von Steinitz

God is liefde

Kindertoewijding
Tot Jezus door Maria

In de geest van de
heilige Theresia,

Gods kleine bloempje

Blythe Marie Kaufman
Met een voorwoord van
kardinaal Wim Eijk
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Van de man van de techniek naar  
priesterstudent

I k ben de jongste van een gezin van 3, met twee 
oudere zussen. Ik kreeg een katholieke opvoe-
ding, maar gaf hier zelf weinig aandacht aan. Deze 
draad heb ik weer opgepakt na de bedevaart naar 

Assisi van ons bisdom in 2018. Ik leerde daar een Kerk 
kennen die wat groter was dan alleen Heemskerk en 
een diepere geloofsbeleving die mijn en vele andere 
harten zeker raakte. 
Ik vroeg mijn vader om een Bijbel en ontving voor het 
eerst het Sacrament van Boete en Verzoening. Dat was 
een grote stap, een moment waarin ik mij klein maakte, 
mij kwetsbaar opstelde en eigenlijk voor het eerst in de 
juiste verhouding stond met God, de Almachtige Vader. 
Daar stond ik als één van de geringste, maar in de juiste 
relatie met God, wat de juiste religie (als in ‘re ligare’ - 
‘her binden’) mogelijk maakt. 
Toen raakte ik verzeild in een grote verscheidenheid 
aan vrijwilligerswerk, parallel aan mijn opleiding. Het 
‘Jongerenplatform’ was daarvan het begin. Ik mocht 
mee met een reis naar Albanië waar een klooster van 
het Instituut van het Mensgeworden Woord staat dat 
wat renovaties behoefde. In dit vrijwilligerswerk kon ik 
mijn talenten inzetten. Zo ik na Albanië bekend stond 
als iemand met twee rechterhanden, zo maakte ik later  
twee kleine altaren voor persoonlijk gebruik. Ervaring 
die ik tijdens een bijbaan in de GAMMA opdeed, ge-
bruikte ik graag. In de coronaperiode heb ik vaak de 
Heilige Mis mogen livestreamen en raakte ik betrokken 
bij KathedraalTV, het YouTube-kanaal van het bisdom. 
Ik werd op veel plekken ‘de man van de techniek’, zeker 
een prestigieuze titel.
Geïnspireerd door de mensen om mij heen, verdiepte ik 
mij in het geloof en maakte daarin al snel stappen. Door 
een bijna wonderlijk toeval leerde ik ‘De Navolging van 
Christus’ kennen van Thomas à Kempis, wat mij leerde 
om te kiezen wat echt belangrijk en onveranderlijk is: 
heiligheid van de ziel, de weg naar de Hemel. Mystici die 
dit ten diepste begrepen, zoals Thomas, HH. Johannes 

van het Kruis, Theresa van Avila en ook Titus Brandsma, 
liggen mij nauw aan het hart. Daarbij leerde ik de kern 
van het Katholicisme: Er is een Waarheid, en wij kun-
nen die kennen. Ons geloof begint bij de Liefde die onze 
Heer toont aan het Kruis. Wat mij diep raakte, waren de 
meditaties over het Lijden, het Lijden van Christus en 
het lijden van de christen. Wij maken op aarde dingen 
mee die ons pijn doen, beklimmen een steile helling en 
dragen een zwaar kruis. God heeft mij behoed voor veel 
lijden, maar het is mij niet volledig onbekend. 
Na bekering en verandering van mijn levensstijl was 
ik gereed in Gods ogen om een roeping te ontvangen. 
Zo groeide in mij het verlangen om het priesterschap 
te ontdekken en er meer en meer open voor te staan. 
Dat mondde uit in innerlijke strijd, want Uw dienaar is 
onwaardig. Toch is dát juist het hoofdkenmerk van het 
aardse priesterschap. Daarom werken ze niet uit eigen 
macht, maar staan de priesters present voor de Christus, 
onze Eeuwige Hogepriester! Ik dank God en allen die mij 
op dit pad hebben begeleid. Nu ontvouwt zich een nieuw 
pad, vol obstakels en nevel. Uw gebed is gewenst.  

Mijn naam is Niels Bleeker, ik ben 23 jaar en ben geboren en opgegroeid in het mooie 
Heemskerk. Sinds een half jaar ben ik overtuigd van mijn roeping en ik ben erg blij dat 
ik mag studeren aan het Sint-Willibrordseminarie te Heiloo. Vóór deze opleiding heb 

ik een HBO-studie Chemie afgerond in december 2021. De eerste helft van 2022 heb ik, 
met dank aan de Voorzienigheid, mogen werken in parochieverband Haarlem & BOAZ, 

als de vervangende medewerker geloofsopbouw.

Door Niels Bleeker
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Meer informatie olvternood.nl 

Kerst op het Heiligdom
Met Maria en Jozef op weg naar Kerstmis

KERSTCONCERT
Zondag 11 december
14:00 uur Kerstconcert Opmeers Vocaal Ensemble 
in de Bedevaartkapel

—

VAN NAZARETH NAAR BETHLEHEM 
Zondag 11 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Dagel� ks van 09.00 tot 20.00 uur 
Wandeltocht langs de staties, 
Van Nazareth naar Bethlehem. 
Met Maria en Jozef op weg naar Kerstmis… 
Een aanrader voor het hele gezin!

—

GLÜHWEIN, VUURKORVEN EN MUZIKALE 
OMLIJSTING 
Zaterdag 17 december
Vandaag zal de wandeltocht worden opgeluisterd 
met zang.Ter afsluiting van de wandeltocht langs de 
staties bieden w�  u in ons thee-/ koffi ehuis en winkel 
‘het Oesdom’ Glühwein of warme chocolade melk aan* 
en zullen er vuurkorven worden ontstoken. 
*1 consumptie per persoon

Met Maria en Jozef op weg naar Kerstmis

Kerst op het Heiligdom
Met Maria en Jozef op weg naar Kerstmis

Liturgisch programma
—

KERSTAVOND 24 DECEMBER
Kerstnachtmis
21.30 uur  Heilige Mis in de Bedevaartkapel
—

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
Hoogfeest van Kerstmis
09.00 uur       Heilige Mis in de Genadekapel
10.30 uur Heilige Mis in de Bedevaartkapel
14.30 uur  ‘Kindje wiegen’. B�  de Kerststal wordt het 

kerstverhaal voorgelezen aan de allerkleinsten, 
afgewisseld met het samen zingen van kerstliedjes.

—

TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER
Feest van de Heilige Stefanus
10.30 uur Heilige Mis in de Bedevaartkapel 
  met hoofdcelebrant Mgr. Hendriks

Willibrord magazine 10



Kerstmis

Ook zij die een ander geloof belijden 
en de niet-gelovigen, voor wie het 
oude verhaal van het Kind van 
Bethlehem maar weinig zegt, be-

reiden zich voor op het feest en proberen 
hier en daar een straal van vreugde te laten 
uitgaan. Maar voor de christen en in het bijzon-
der voor de katholieken is Kerstmis nog iets anders. 
De ster geleidt hen naar de kribbe met het Kindje, dat 
vrede op aarde brengt. De christelijke kunst brengt dit 
naar voren op talloze fraaie afbeel-
dingen, terwijl oude melodieën zo-
als het Rorate en andere Advents- 
en Kerstliederen het bezingen.
We kennen allemaal die geluksmo-
menten van Kerstmis. Maar de he-
mel en de aarde zijn nog niet één 
geheel geworden. De ster van Beth-
lehem is een ster die ook vandaag 
de dag blijft schijnen in een don-
kere nacht. Meteen al op Tweede 
Kerstdag en ook op de vierde dag 
na Kerstmis ruilt de Kerk de witte 
paramenten in voor de kleur van 
bloed: de heilige Stefanus, de eer-
ste martelaar die de Heer volgde in 
de dood en de onnozele kinderen, 
de peuters van Bethlehem en Judea 
die op wrede wijze ter dood wer-
den gebracht door de ruwe handen 
van de beulen: zij zijn de volgelin-
gen die het Kerstkind in de kribbe 
omringen. Wat betekent dit? Waar 
is nu de jubel van de hemelse scha-
ren, waar is het stille geluk van de heilige nacht? Waar 
is de vrede op aarde? Vrede op aarde aan de mensen 
van goede wil. Maar niet iedereen is van goede wil. 
Daarom moest de Zoon van de eeuwige Vader afdalen 
vanuit de hemelse heerlijkheid, omdat het mysterie van 
ongerechtigheid de aarde had omhuld. Duisternis be-
dekte de aarde en Hij kwam als het licht dat de duister-
nis verlicht, maar de duisternis nam het niet aan. Aan 

hen die het wel aannamen, bracht Hij licht en 
vrede: vrede met zijn hemelse Vader, vrede 
met hen die kinderen van het licht zijn, kin-
deren van de hemelse Vader, innerlijke en 
diepe vrede in het hart, maar geen vrede met 

de kinderen van de duisternis. Voor hen is Hij 
de steen aan wie zij zich stoten. Dit is een ern-

stige waarheid, die de betovering van het Kind in de 
kribbe niet aan onze ogen moet versluieren. Het mys-
terie van de incarnatie en het mysterie van het kwaad 

zijn nauw met elkaar verweven. 
De nacht van de zonde plaatst zich 
tegenover het licht dat vanuit de 
hemel is neergedaald. Het Kind 
steekt vanuit de kribbe zijn hand-
jes uit en zijn glimlach lijkt al uit te 
drukken wat Hij later als volwas-
sene zal zeggen: ‘Komt allen tot mij 
die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt, en Ik zal u rust en verlich-
ting schenken’ (Mt. 11, 28).
Sommigen volgen zijn uitnodiging: 
de vastberaden herders, de drie 
nederige koningen, de enthousi-
aste leerling Stefanus, de tere en 
onnozele kinderen en Johannes, 
de apostel van de liefde. Zijn ‘Volg 
Mij’ is ook tot ons gericht en plaatst 
ons voor de beslissing om te kiezen 
tussen licht en duisternis. Hij is ge-
komen om met ons een mystiek li-
chaam te vormen: Hij is het hoofd, 
wij zijn zijn ledematen. Wanneer 
we onze handen in de handen van 

het goddelijk Kind leggen en op zijn ‘Volg Mij’ met ‘ja’ 
antwoorden, dan zijn we van Hem en is de weg vrij op-
dat zijn goddelijke weg zich in ons kan openbaren. 

(Vrij naar: Edith Stein – Il mistero del Natale.
Incarnazione e umanità. Brescia: Queriniana, 2005)

ok zij die een ander geloof belijden 
en de niet-gelovigen, voor wie het 

hier en daar een straal van vreugde te laten 
uitgaan. Maar voor de christen en in het bijzon-
der voor de katholieken is Kerstmis nog iets anders. 

hen die het wel aannamen, bracht Hij licht en 
vrede: vrede met zijn hemelse Vader, vrede 

de kinderen van de duisternis. Voor hen is Hij 
de steen aan wie zij zich stoten. Dit is een ern-

stige waarheid, die de betovering van het Kind in de 

Wanneer de dagen geleidelijk aan korter worden en er misschien zelfs enkele 
sneeuwvlokken kunnen vallen, beginnen mensen aan Kerstmis te denken.

Alleen al het woord ‘Kerstmis’ kan in ons een mysterieuze fascinatie opwekken, 
waaraan ons hart zich moeilijk kan onttrekken.

Door pater Biemans
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“I k kom uit een gezin van vijf kinderen 
en ben de één na jongste. Het ka-
tholieke geloof was iets vanzelf-
sprekends in mijn jeugd. We woon-

den in Best, vlakbij Eindhoven. Eerst zat ik bij 
de paters op een jongens-basisschool, later 
werd dat gemengd. Ik kan me herinneren dat we 
met de feestdagen samen naar de kerk gingen. Mijn 
moeder had een bijzondere devotie tot de heilige Anto-
nius. Mijn vader was wat minder met het geloof bezig. 
Er werd gebeden op school, ik zat op een zangkoor van 
de kerk en in de vastentijd had ik een vastentrommeltje. 
Op de middelbare school was het katholieke geloof min-
der nadrukkelijk aanwezig. Ik ging studeren en in de ja-
ren die volgden dreef ik ongemerkt verder weg van het 
geloof, mede ook door mensen waar ik in die tijd veel 
mee omging. Toch was ik wel op zoek. Ik verdiepte mij 
in allerlei vormen van spiritualiteit, zoals bijvoorbeeld 
in het Taoïsme en Boeddhisme. Maar ik merkte een leeg 
gevoel. Eerlijk gezegd ging het slechter met me. Op een 
gegeven moment besloot ik weer met enige regelmaat 
naar de kerk te gaan. Zo kwam ik bij een Alpha-cursus 
terecht. Het geloof ging voor mij veel meer leven en ik 
kreeg het verlangen om me meer te verdiepen. Zo ging 
ik een stille retraite doen in België. Dat maakte ontzet-
tend veel indruk op me. Ik ervaarde dat ik werkelijk door 
God geliefd was. Maar ik wilde verder gevormd worden 
in het geloof. Door te zoeken op internet kwam ik in 
contact met het Bonifatius-instituut op De Tiltenberg 
in Vogelenzang. Daar kon ik als leek theologie studeren 
in deeltijd. Die kans heb ik met beide handen aangegre-
pen. Ik heb zo ontzettend veel mogen leren.” 

Dienstbaar aan de jeugd
“Bij de gemeente Den Haag werk ik bij de dienst On-
derwijs, Cultuur en Welzijn Leerlingzaken. Als coördi-
nator ben ik betrokken bij opgroeiende kinderen, tie-
ners en jongeren die in aanraking komen met justitie 
en van het rechte pad af dreigen te raken. Onze taak is 
het om deze jongeren te helpen om hun leven weer op 

de rails te krijgen. Vaak spelen er allerlei com-
plexe zaken. Daarom is het heel belangrijk om 
als team van specialisten samen te werken en 
informatie uit te wisselen. Ik mag veel vruch-
ten van mijn werk zien. Ik doe dit echt vanuit 

mijn geloof. Ik zie mezelf toch als een soort 
pastoraal werker. Ik bid voor de jongeren en ook 

voor mijn collega’s. Met collega’s kan ik soms mooie 
gesprekken voeren over het geloof.”

Waardevolle ontmoetingen  
Als ik denk aan de priesters die mij geholpen hebben op 
mijn levensweg, dan zijn dat er vele geweest. Priesters 
zijn echt een geschenk van God. Deze contacten hebben 
mij gevormd tot wie ik nu ben. Ik heb meer geloof gekre-
gen. Christus leeft echt, Hij leeft in mij. Voor mij is het 
niet meer dan vanzelfsprekend dat ik de priesteroplei-
ding wil ondersteunen, financieel en door mijn gebed. 
Uiteindelijk gaat het om ons geestelijk welzijn. Dat wil ik 
doorgeven in alles wat ik doe, in mijn dagelijks leven en 
aan de jongeren die ik probeer te helpen in mijn werk.”  

Instrument van God

De heer Theo Bos (58) woont in Voorburg. Als geboren en getogen Brabander woont hij 
alweer vele jaren in Zuid­Holland. Theo kreeg het katholieke geloof als kind mee van zijn 
ouders. Hij probeert bewust vanuit zijn katholieke geloof te leven. Toch was dat lange tijd 

niet het geval. In dit interview vertelt Theo over zijn levensloop en de positieve 
veranderingen die hij in zijn leven heeft mogen meemaken.

 Door Pieter Klaver
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Wilt u ook lid worden van de gebedskring? Het lidmaatschap is geheel gratis! 
Op pagina 8 vindt u meer informatie en een invulstrook om u op te geven.


